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İÇİNDEKİLER 


Merhaba, 


2018'in ilk sayısı ile karşınızdayız. OHAL'e birlikte gelen KHK'lar, tek tip dayatması ve kamu emekçilerinin işlerinden ihraç edilmesi, Ankara'da LGBTİ*- yasakları, yolsuzluk olaylarıyla geçen 2017 senesi bize özgürlüğün neden bu kadar gerekli olduğunu tekrar gösterdi. Diyanet açıklamasıyla kadınlar tekrar OHAL baskısını dağıtaraksokaklara çıktığı bu yılda 25 Kasım'da Kadın Mücadelesinin gücünü gördük. 
Hayır zaferimiz yine 2017 senesindeydi. 
Yüksel'de inatla süren ve 2018'i karşılayan Nuriye-Semih direnişi devam ediyor. İran ve Filistin'de yaşanan direnişlere karşı gençliğin tekrar meydanlarda buluştuğuna şahit olduk. 


DOSYAM 
(ÖZGÜRLÜK 


Bu sayımızda; 


Dosya konumuzd. 

gençler ve liseliler, özgürlük istiyoruz çığlıkları atarken sizlerle Özgürlüğün ne olduğunu sayfamıza taşıdık. 


KURAM?MARKSİZM 
VE ULUSALSORUN' 


Dünya sayfamızda, Trump'ın 
Kudüs açıklamasıyla gelişen siyonist işgaline karşı direnen Filistin Halkı'nın direnişini ve AKP hükümetinin iki yüzlülüğünü yorumladık. 


Kültür sanat sayfamızda; Ekim Devrimi'nin miraslarından biri olan Sovyet Sineması'nı ve Sıfır Noktasındaki Kadın'i anlattık. 


Zulüm ve direniş dolu 2017'yi ardımızda bırakıyor, umut ve özgürlük dolu bir 2018'in perdesini açıyoruz. Bir sonraki sayıya kadar direnç ve umutla kalmanız dileğiyle... 


Anlatılan senin hikayendir. 
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Diktatörün ezilenlere dönük sürdürdüğü savaşı giderek büyüttüğü bir yılı ardımızda bıraktık. Saray'ın suikastların ve kitle katliamlarının önünü açan yasa ilanıyla saldırılarını resmileştirdiği, topluma tek tipleşmeyi dayatırken hapishaneleri de esir almak için tek tip elbise (TTE) saldırısına giriş İran'da gelişen hareketin verdiği korkuyla yeniden “İstikrar korunmalı" naraları atarak noktaladığı bir yıldı. Devlet eliyle herkesin ötekileştiği, tekil tekil ötekilerin bir toplumsal mücadele dinamiği olarak geliştiği bir yıldı da tabi ki. Her şeyden önce Nuriye ve Semih'e, Gezi'den Rakka'ya uzanan Destan'a, “Bizim bir asra değecek davamız var: O da barış ve demokrasi davası” diyerek bizlere güç veren Figen Yüksekdağ'a, “Cesaret Bulaşıcıdır” diyerek dönemin parolasına işaret eden Selahattin Demirtaş'a, yaratıcı direniş karelerinin yaratıcısı Engin Hocamıza, Veli Saçılık'a, o #MeToo'larıyla tacize karşı EL inşa eden kadınlara, Kadıköy'de dostlarını yalnız bırakmayan kedi evlerinin mimarı Alper'e, “Savunma yapmıyorum, aksine itham ediyorum” diyerek mahkemeleri yargılayan Ahmet Şık'a ve direnişle 2017'yi güzelleştiren umudu büyüten daha nice direnişe ve direnişçilere selam olsun! 


2017'de Diktatörün Çırpınışları Özyönetim direnişleriyle, KHK ihraçla- 


rına karşı eylemlerle, kadınların OHAL'i 
sokakta delmesiyle girdiğimiz 2017 


YT iktidar için oldukça zor oldu. 
İktidarın kırılganlığı öyle bir arttı ki “Yenikapı ruhu'nu beraber yarattığı CHP'den tutalım da kendi belediye başkanlarına kadar saldırdı/ saldırmak zorunda kaldı. 
7 Haziran'a giderken demokratik hak 
ve özgürlüklerin oldukça daraldığı bir ortamda halklar arasında eşitliğin dayanışmanın gelişmesi devletin yapısal olan varoluşsal krizini yeniden açığa çıkardı. Devlet mekanizması, politik ÖZgürlük mücadelesinin kırıntısının dahi olduğu yerde parçalanmaya başladı. 
15 Temmuz Darbe girişiminde de çevresindeki çemberin giderek daraldığını gören Saray seçeneksiz kaldı. Faşist diktatörlüğün yeniden inşasında gidebileceği yegane yol, içte ve dışta savaşı tırmandırmaktı. AKP yönetememe kri-Zini KHK'lar ülkesi formuyla aşmak istior. Adeta bir karikatür olan Meclis, son iki yılda giderek daha da işlevsiz hale geldi. Çıkarılan 30 KHK'dan yalnızca 5'i Meclis'te görüşüldü. KHK'ların yarattığı sonuçlara bakacak olursak en yakıcı s0- runlardan biri şüphesiz işsizlik. 29 Aralık 2017'ye dek KHK'larla işten çıkarılanların sayısı 113.012 kişi. Yani yüz binden fazla kişi ve ailenin işsizlik ve yoksulluk sorunu. 


395-396 Sayılı İç Savaş KHK'sı 


Erdoğan'ın attığı her adımda güvenle hareket edemediğini görüyoruz. Abdullah Gül, Ali Babacan gibi isimlerin dönem dönem karşıt seslerinin yükse-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Saray'a, Yolsuzluğa, Ohal'e Diren! 


lişi AKP çizgisinden alternatif gelebiir mi korkusu geliştiriyor. AKP'nin kadro hareketi olmaması Saray'ı oldukça Zorlamaya devam ediyor ve paranoyayı gün geçtikçe daha da arttırıyor. Saray, savaşın komutanlığını ıl öncesine kadar “Erdoğan'a iü gösterece-Ğiz” diyen eski DP'li Süleyman Soylu'ya bırakıyor. Polis ve asker içerisinde her gün değişikliklere gidiliyor ki Erdoğan'ın bu yeniden yapılanma sürecinden istediğini alamadığı açık. Kendi iç kampın- da bu güvensizliklerle boğuşan Saray'ı daha çok telaşlandıran nokta elbette ezilenlerin biriken öfkesi. Gelişen toplumsal muhalefeti bastırmak için iki yıldır yoğun biçimde baskı-korku imparatorluğu inşası sürüyor. Son çıkan KHK ile birlikte asker, polis gücüne güvenmeyen Saray, paramiliter güçleri kurumsallaştırıyor. Son dönemde ismi sıkça zikredilen Halk Özel Harekat'ın Genel Başkanı Fatih Kaya, Erdoğan ile görüşerek gerekli talimatları aldığını duyurdu. 
Devamında da “İhtiyaç duyulduğunda hazırız.” demeyi ihmal etmedi. KHK ile birlikte suikastların, kitle katliamlarının önü açılırken HÖH gibi oluşumlar adres gösteriliyor. Diğer yandan Süleyman Soylu'nun “Uyuşturucu satıcısı ile Terörist bizim için aynı. Polis kırsın bacaklarıni” açıklamaları da yine polis terörünün, cezasızlıkların önünü açıyor. 


Savaşın Özneleri 
Şüphesiz bu savaş dar çerçevede AKP 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ve devrimciler arasında bir savaş değil. 
Kadın-erkek, yoksul-zengin, Alevi-Sünni, Kürt-Türk vs çelişkilerinin içkin olduğu devlet-halk çelişkisinin en gerilmiş hattı yaşadıklarımız. Vahşi kapitalizmin doğa talanından bıkan ekolojist hareketten tutalım da “İşimi geri istiyorum” diyen eğitim emekçilerine, e istiyoruz” diyen kadınlardan geleceksizlik kaygısı taşıyan liseli gençliğe, evleri işretlenen Alevilere kadar her kesimin devlete öfkesi büyüyor. Burada en temel öznelerden biri olarak kadın hareketine yakından bakacak olursak; OHAL'i yıkan, Hayır'ını sokaktan büyüten kadın hareketi Saray'ı tedirgin etmeyi sürdürüyor. Siyasal İslam'ı kullanarak toplumu muhafazakarlaştırma, gerici-dinci-kindar bir toplumun mühendisliğinde olan AKP'nin hiçbir zaman değiştirmediği en temel politikası cinsel politikalar. 


16 yıldır kadınların yaşam alanlarını daraltmaya dönük adımlar atıyor. Kürtaj yasakları, 44444 uygulamaları derken yaşamın her alanında kadınları yok sayan politikalarla karşımızda duruyor. 
Son 1 ayda liselerde 10 yakın cinsel istismar haberi çıkması AKP 'nin kadın düşmanı politikaları ile şüphesiz doğru orantılı. AKP bu politikalarla kadınların kendi yaşamlarına, bedenlerine, emeklerine, kimliklerine dâir söz, karar, denetim haklarını ellerinden alarak kadınları baba-eş ve topyekün devlet erkinin denetimine sokmak istiyor. Bu AKP'nin temel politikalarından olmak ile birlikte 
15 Temmuz gecesi darbe karşıtlığıyla 
demokrasi için sokağa çıktığını iddia edenler etek giyen kadına saldırmışlardı. Onları bugün HÖH adı altında görüyoruz. Metrobüste kadınlara saldırıp “Dövmesi ve eteği vardı” diyerek kendini savunanlar da buralardan güç aliyor. 
Kadınlar bakımından ise cinsel özgürlük, kendi yaşamı üzerinde söz söyleme 


ve özsavunma eğilimi giderek artıyor. 
Tek Tipleştirme Saldırıları 


İç savaş KHK'sında geçen bir önemli nokta da tutsaklara getirilen TTE Dayatması. Saray gelişecek bir ayaklanmada öncülük edebilecek kuvvetlerden tutalm da yan yana yürüdüğü ama kendisi için tehdit olarak görmeye başladıklarına kadar topyekün bir tutuklama terörüne girişmiş durumda. Kendi selameti için korku imparatorluğunu beslemek, yani bu saldırıları yapmak da zorunda. Kendinden olmayanı ötekileştiren iktidar, ötekiyi “ıslah edebilmek” için saldırılarını hapishanelerde arttırarak sürdürüyor. Gelişen-güçlenen devrimci hareketi teslim almak için şimdi de TTE ile saldırmaya hazırlanıyor. İnsanlık onuruna aykırı olan TTE dayatması her ne kadar cemaat tutukluları için getirilmiş gibi gösterilmek istense de esas hedefinde devrimci tutsakları kimliksizleştirmek-kişiliksizleştirmek duruyor. 
Giyim kuşamdan cinsel ilişkilere, çocuk sayısından müzik tercihine, eğlence biçiminden “ayranına” iktidarın yaşamın her alanına müdahale ettiği yi larda tek tip saldırısı yalnızca bir kıyafet meselesi değil, toplum mühendisliğine soyunan AKP'nin politik özgürlüklere dönük saldırısıdır. Faşist Politik islamcı Saray Diktatörlüğünün toplumsal yaşamı dinselleştirme ve tekçileştirme saldırılarının hapishanelerdeki izdüşümüdür. 
Mücadele hattı da şüphesiz özgürlük mücadelesinde içeriden-dışarıdan hep birlikte büyütülen bir ses olacaktır. 


Tek irmede ik Hamle: 
Eğitimin Dinsel İlmesi 


İktidarın toplumsal hayatı dinselleştirme çabaları eğitimin dinselleştirilmesi- gericileştirilmesiyle de kendini gösteriyor. 
Saray diktatörlüğü yeni bir nesil inşa et- 


mek amacıyla her koldan gençliği kuşatıyor. Son müfredat değişiklikleriyle birlikte 5 yaşında anaokulu öğrencilerine 
6 saat Din Kültürü dersi getirilirken lise 
müfredatından evrim çıkarılıyor. Eğitimde bilim değil dogmatik din kuralları yer buluyor. Eğitimde Kemalist burjuva ideoloji müfredat dışı olurken zorunlu 
15 Temmuz etkinlikleri ile politik İslamc-gerici çizgi kendine yer a Tarih kitaplarında “Yeni Osmanlıcılık” vurguları da yine rejimin faşizmi üretme çabalarının yansıması. 


Saray yalnızca müfredat d le eğitimde köklü bir değişikliğe gidemezdi. Bu nedenle KHK'larla binlerce devrimci-demokrat öğretmeni ihraç ederek zemin hazırladı. Eğitim emekçilerinin ihracının ardından öğrenciler büyük çoğunlukla “Eşofman giyen kız öğrenci zina yapmıştır” diyen Ensar zihniyetli AKP'lilere kalmış durumda. Keza yine Diyanet e Başkanlığı'nın yaptı-Ğı “9 yaşında kız çocukları evlenebilir” açıklaması çocuk istismarını-tecavüzleri emel yanında sindirilmiş bir nesil kodlayarak geleceğimizi çalma girişiminin bir başka ayağını oluşturu- 


yor. 
Faşist diktatör, eğitime dönük bu saldırıları gerçekleştirirken de kendini güvende hissedemiyor. Liseli gençliğin gelişen bir toplumsal mücadele dinamiği olduğunun iktidar da farkında. 
Okullarda siyasi faaliyetin yasaklanma sı, disiplin e artması, okullara atanan Koordinatörler, yoğun kamera sistemleri ve polis-idare iş birliğiyle öğrencilere uygulanan baskının artışı da gelişen bu dinamiği sönümlendirme amacı taşıyor. 68 öğrenci gençlik hareketinin akademik-demokratik eğitim talebi ve özgürlük arayışı bugün de lise sıralarında dolaşıyor. 


Kedi-Ciğer Denkleminde Erdoğan-Boğaziçi 


Gençliği rejimin inşasında özel olarak hedefleştiren Erdoğan uzanamadığı ciğere mundar demeyi de ihmal etmiyor bu günlerde. Kendi diplomasına ilişkin tartışmalar yıllardır aydınlatılamamışken Boğaziçi Üniversitesi'nin “zayıf kaldığını, gönlünden geçen ko: numa ulaşamadığını” buyurdu. B: Ziçi Üniversitesi için diktatörün gi ne uymamak ol e büyük bir iltifat olmuştur. US News & World Report'a göre kalite anlamında Dünyada 190. 
Türkiye'de 1. sırada bir üniversite eğitim kalitesi nedeniyle Erdoğan'ın gönlüne uymamış değil. Satır arasını 


are 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okuduğumuzda Erdoğan'ın “Biz yeni bir nesil tasarlamaya, muhafazakar-gerici bir toplum yaratmaya çabalıyoruz. 
Boğaziçi gönlümüzden geçen konuma ulaşamadı” dediğini okuyabiliyoruz. Ne KHK'larla ne korkuyla teslim alabildiği Boğaziçi Erdoğan'ın kabusu olmaya devam ede dursun şüphesiz birçok üniversite de Diktatörün “gönlünden geçene ulaşamamak” için birbiriyle yarışacak. 


“İşçiler Gumhurbaşkanı'ndan Büyük- 


Erdoğan kendi ağzıyla “OHAL'i grev tehdidi olan yerler için kullanıyoruz” diyerek OHAL'in misyonunu duyurmuştu. İç savaş KHK'sında zengin- yoksul savaşı da payına düşeni alıyor. Yıllardır işçilerin mücadelesiyle görünür kıldığı taşeron gündemine son KHK ile çözüm getirmiş gibi görünse de ö le taşeron işçiliği yasalaştırıyor. ük bir kesimin kadro için başvurabileceğini (0 da çıkarsa oruk? söylüyor ve tabi ardından bir çok taviz istiyor: Uğradığı haksızlıklara dair davalarını geri çekmesini ve dava açmayacağını garantilemesini, taşeronken çalıştığı ücretle çalışmaya devam etmesini, toplu sözleşmeden yararlanamayacağını... Kısaca kendisine biat edeceğinden emin olmak istiyor. 
Sınıfın Diktatöre de OHAL'e de cevabı net GREV! Posco İşçileri “İşçiler Cumhurbaşkanı'ndan büyüktür” diyerek polis barikatına direnirken metal işçileri greve hazırlanıyor. Metal sektöründe toplu sözleşme görüşmelerinde yanıt alamayan Birleşik Metal İş Sendikasından Sr “OHAL'e fazla güvenmeyin” 
diyerek patronlara mesaj veriyor. 30 
fabrikada yaklaşık 12 bin ye greve hazırlanıyor. Ve sektördeki 130 bin işçi- ye “Aynı gün greve çıkalım” çağrısında bulunuyor. İşçi sınıfının kaybedecek hiçbir şeyi yok. Yalnızca hırsıza- yolsuza karşı büyüyen öfkesi var. Görülüyor ki artık o öfke şalteri indiren el olup AKP'nin OHAL'in de zenginliğini parçalayacak bir yumruğa dönüşüyor. 


Sağır Sultan'a Kadar Giden “HIRSIZ AKP” 


Zenginlerin hırsızlıklarını duyuran “Cennet Belgeleri"nin açığa çıkması belleğimizde gerilere itsek de yalnızca iki ay öncesindeydi. Binali Yıldırım'ın oğullarının vergi kaçakçılığı ortaya çıkmıştı ki hemen arkasından düşük vergi ücretleri nedeniyle zenginler için yine bir “cennet” sayılan Man Adası'na, Erdoğan'ın ve yakınlarının milyonlarca dolar yatinım yaptığı öğrenildi. Belgelerin açığa ıkmasından daha çarpıcı olan ise Reza 

-arrab Davası. Zarrab sanık olarak davada, ifade vermeyi kabul etmesiyle tanık olarak kabul edildi. ABD, Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı M. Hakan Atilla'ya karşı diye adlandırılan davada Zafer Çağlayan'ın yargılanıyor oluşu Saray'ı oldukça öfkelendirdi. Hukuki ayakları bir yana verdiği siyasi mesaj oldukça açık. Davadan çıkacak sonuç iktidarın yolsuzluklarının dünya kamuoyuna tescili olacak. Burjuva iktidarların hırsızlıkları için böyle bir tescile ihtiyacımız yok. Fakat ABD'nin bir süredir Erdoğan'la yürümeme eğiliminin de tescili olacak. Dava haftası boyunca ekranlarda, bilbordlar- da yer alan Halkbank reklamları, “Halk için Halkbank” mesajları Hakan Atilla'ya 

önük çıkacak bir kararın etkisini yumuşatmak; “Her şeyin Amerika'nın oyunu” imajı çizmek için. Sonuçta emperyalist ü ler için bir iktidarın yaptığı yolsuzluk kritik bir gündem değil. Fakat Se ki dünya dengeleri değişiyor. Sovyetlerin dağılmasından sonra oluşan tek kutuplu dünya parçalanıyor. Saray bu davada dış politikada yaptıklarının -ya da bir türlü yapamadıklarının- bedeliyle karşılaşıyor. Velhasıl kelam OHAL'in yeniden uzatıldığı şu günlerde Saray, OHAL'siz yaşayamıyor. Bütün bu krizlerle ne toplumu yönetebiliyor ne kendisi ayakta durabiliyor. 


Dünya'da Neler Oluyor? 
Tek kutuplu dünya dağılıyor dedik. Rus- 


ya bir yanda kendi blokunu yaratıyor. 
Astana'da gerçekleşen görüşmeler ittifak arayışının tablosunu da sunuyor: Rusya- İran- Türkiye. ABD karşı blokun temsilcisi olarak Suudi Arabistan, BAE ve Mısırı yanında tutuyor. Ortadoğu tüm dünyanın dengesini bozmaya devam ediyor. İran- Rojhilat- Filistin- Başur Kürdistan'da yaşanan gelişmeler halen güncelliğini koruyor. 


Filistin ve Başur'daki gelişmelerin yanı sıra şüphesiz en önemli gelişmelerden biri de İran'da yaşanıyor. 2017'nin son günlerinde hayat pahalılığına ve yoksulluğa karşı İran halkı isyan bayrağını salladı. Bürokratların yüksek maaşları, alenen varolan yolsuzluk yanı sıra molla rejiminin baskıcı karakteri isyanda “Yolsuzluğa/yoksulluğa hayır!” söyleminin yanında “Diktatöre Hayır” sloganını da hızla ekletti. İsyan Rojhilatta hızla bir serhildana dönüştü. Molla rejimi hızla “Fitne-fücur, Amerika'nın oyunu” gibi (adeta Erdoğan'ın cümleleriyle) isyanın önünü kesmeye çalışsa da başta kadınlar olmak üzere İran ve Rojhilat halkları artık yeter diyor. İsyanın öne çıkan dinamiğinin- simgesinin ise kadınlar olması elbette tesadüf değil. Rojava Kadın Devrimi tüm dünyayı etkil e, küresel emperyalizmin sömi e en ağır biçimde maruz kalan kadınlar isyanlara öncülük etmeye devam ediyor. İran'daki bu gelişmelere dönük açıklamalar emperyalist güçlerin ittifak tablosunu ortaya seriyor. ABD “İran'da değişim zamanı derken” Erdoğan yılın ilk şi laması olarak "İran'da istikrar sürmeli” dedi. 
Emperyalistlerin ne dediğini bir yana bırakırsak açıkça görüyoruz ki halklar kapitalizmin çürümüş düzenine karşı yüzlerini özgürlüğe, yeni bir yaşam ara-Yışına çevirmiş durumdalar. Toplumsal saflaşma iki yönlü gelişiyor: bir tarafta burjuvazi iktidarını baskı ve zor aygıtlarıyla ayakta tutuyor. Irkçı- faşist-erkek egemen hareketlerden besleniyor. Diğer yanda ise ezilenler özgürlük talebini büyütüyor. Dünya'da Rusya ve ABD ittifaklarıyla yeni bir savaşa hazırlanırken üçüncü bir kutup olarak Rojava ve Devrim rüzgarı büyüyor. Dünyanın dört bir yanında diktatörlere karşı özgürlük bayrağı yükseliyor. Ne korku duvarı özgürlük istemini gölgeliyor ne de düzen içi reformist hareketler halkların talebine yanıt oluyor. Kulaklarımızı verelim alt üst oluşlarla, devrim tüm gümbürtüsüyle geliyor! 


Derya eye yımaz | RazıDeğiliz! 


Kız çocuklarına daha bebeklikten itibaren sınır çizilmeye başlanıyor. Ebeveynler çocuklarının sınırlarını görmedikleri ve asla kabul etmedikleri için çocukların özel alan algısı gelişmiyor ve hayır demeyi öğrenemiyorlar. 


Türkiye'de kadına yönelik şiddetin her gün daha çok artması tesadüf değildir. 
Şiddeti, tacizi ve tecavüzü, erkek egemen zihniyet her zaman meşrulaştırma yolları bulmaya çalışmıştır. Bu yolları bulmaya gn kadın iradesine saldırmıştır. 
Sözlük anlamı olarak rıza 'hoşnut olma, isteme' anlamında kullanılsa da dünyanın her yerinde bizi kuşatmaya çalışan erkek egemen zihniyet, bunu bize karşı bir saldırı olarak kullanıyor. Bunun örneklerini her şiddet haberinde daha net görebiliyoruz. 


Hukukun önemi sadece yazılı olarak degil, yargı pratiğinin önemi ile de karşımıza çıkıyor. Nitelikli cinsel saldırı durumunda kadının “istemedim” demesi işe yaramıyor. Kadın beyanını esas almayan erkek egemen hukuk sistemi yine tecavüzcüyü korumak için yollar bulmaya çalışıyor. 
Geçtiğimiz yıllarda Mardin'de 13 yaşındaki N.Ç 28 kişinin tecavüzüne uğramıştı. 
Tecavüzcüler kendilerini haklı çıkartmak için 'rızası vardı" demişlerdi. Erkek egemen hukuk sistemi de 'kızın rızası vardır” diyerek utanç davasını 10 yıllık cezalarla kapattı. Yakın örneklerde yine Özgecan, Helin, Ayşegül gibi kullandıkları toplu taşıma araçlarında şiddete ve tacize uğrayan kadınları görüyoruz. Burada da yine kadının iradesini ve özgürlüğünü tanımayan erkek egemen sistem baş rolde. 


Dünyanın birçok yerinde rıza tartışılan bir konudur. İsviçre'de yaşanılan bir tecavüz olayında yargı, 'Kadının rızası erkek tarafından etkisiz hale getirilmiştir diyerek bizlere bir ilki göstermiştir. 


Kız çocuklarına daha bebeklikten itibaren sınır çizilmeye başlanıyor. Ebeveynler çocuklarının sınırlarını görmedikleri ve asla kabul etmedikleri için çocukların özel alan algısı gelişmiyor ve hayır demeyi öğrenemiyorlar. Bu çizilen sınırların içerisinde kız çocuklarına itaat etmeyi öğretiyorlar. 
Erkek çocuklarına ise özgüven aşılamaya ve istediğini kazanır zihniyetiyle yetiştirdikleri için onların gözünde kadın yalnızca bir meta olarak kalıyor. Kültürel olarak da rıza kavramını değil, tam tersini öğreniyoruz. İleride özgür bir kadının olmanın ne kadar "bayağı" bir durum olduğunu empoze edilmeye çalışılıyor. Özgür kadın algısı; sınırları olmayan, her şeye razı olan kadın olarak tarif edilmek isteniyor. 
Kadına bir sorumluluk yükleniyor ama erkeğe saldırma, istediğini elde etme rolleri yükleniyor. 


Kadınları çeşitli baskı yöntemleri ile şekillendirmeye çalışan erkek egemen zihniyet kendini meşrulaştırmak için 'kırmızı ruj sürdü", 'mini etek giymişti, 'o da aslında benden hoşlanıyor” gibi kadının iradesini ve kararlarını tanımıyor. Cesaretlerini de 


kendileri gibi olan erkek egemen zihniyetten alıyorlar. Kadının beyanının önemli olmadığı sadece kendi istekleriyle hareket eden bu erkek egemen zihniyetle mücadele etmenin yolları da var. 


İlk önce aileden başlayarak çocukların sınırları belirlenmeli. Kadının bir meta olduğu zihniyetini çocuklara empoze etmemeliyiz. Çocuklara oyun, şaka,sınır ihlali, şiddet kavramlarının ne olduğunu öğretmek yadsınılamayacak bir yöntem. 
Medyanın toplumsal cinsiyet algısını yıkmak, onların oluşturmuş oldukları kalıpları yok etmek. Rıza kavramını açma, özellikle üniversitelerde genç kadınlarla buluşarak rızanın ne olduğu tartışılabilir, flört şiddeti, şiddetten korunmanın yollarıyla ilgili öz savunma atölyeleri kurulabilir. Rıza kavramını her türlü gündelik pratiğimizde, cinselliğe sıkıştırmadan sorgulamaya, karşımızdakini görmeye, okumaya, anlamaya çalışarak erkek egemen zihniyetle mücadele edebiliriz. Tercih yapma, karar verme hakkı kadına aittir. Hiçbir erkek egemen zihniyet bu iradeyi ele geçiremez. 
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Yunanistan'daki iç savaştan (1946-1949) sonra ülkeye siyasi istikrarsızlık ve kaos hakim oldu. İç savaştan sonraki 5 yıllık süreçte 13 kez seçim yapıldı, hükümet ve iktidar organları değişti. Deği-Şen iktidarlar, peş peşe yapılan seçimler toplumsal öfkenin ve isyanın oluşmasına neden oldu. 
Konstantin Karamanlis ve General Pelagos'un Milli radikal Birlik hükümetleri kuruldu ve "istikrar" sağlanmaya çalışıldı. Ne var ki 1960'lı yılların başında toplumsal bunalım arttı, öfke yeniden körüklendi. Egemenlere karşı büyüyen öfkeyi yalıtan, kitleleri pasifize eden burjuvazi tarafından da destek gören Yurgo Papandreu iktidara taşındı. 


Ancak burjuvazi düzeni başka bir karakterle inşa etmeliydi. 21 Nisan 1967'de genel seçimler öncesinde Yurgo Papandreu'nun seçimleri yeniden kazanması ihtimali düşünülerek CIA güdümlü Albaylar Cuntası darbe ile yönetime el koydu ve iktidarı ele geçirdi. Cunta rejimin karakterini ve içeriğini anti-komünist olarak tayin etti. En temel demokratik haklar yasaklandı. Devrimciler, aydınlar, öğrenciler tutuklandı, hapishanelerde işkence gördüler. Bir yandan emekçileri kaba kuvvetle bastırmaya çalışan bir yandan da baskının bir biçimi olarak ideolojik tahakküm kurmaya çalışan bir iktidar organıydı, Albaylar Cuntası. Radyolarda ırkçı marşlar çalıyor, faşist-gerici söylemler artmaya başlıyordu. Cunta, olası bir başkaldırıya, isyana karşı asker içinde özel birimler kurdu. Cunta yönetimi, tüm alanlar üzerinde hakimiyet kurmak istiyordu. 


Toplumun en canlı, dinamik ve muhalif kesimlerini, üniversite öğrencileri ve aydınlar oluşturuyordu. 1970 yıların başına gelindiğinde Albaylar Cuntasının hem burjuva siyasette hem de top-Tum nezdinde hiçbir meşruluk zemini kalmamıştı. 


Politeknik Direnişi 


Deniz 
BAHÇECİ 


“Burası Politeknik Size Özgür savaşçılar konuşmakta Kahrolsun Cunta, ABD dışarı Kahrolsun faşizm” diye sesleniyordu özgür savaşçılar Yunanistan halkına! 


Sermayenin desteği cuntanın varlığını sürdürmesine yetmeyecek olması kemer gevşetme politikalarını, siyasi tutsakların serbest bırakılmasını, sansürün ve yasakların kısmi olarak kaldırılmasını beraberinde getirdi. 


Albaylar cuntasına karşı ilk direniş 1973 Şubatın- da Atina Üniversitesi Hukuk öğrencilerinin Hukuk fakültesini işgal etmesiyle başladı. Bu işgal hareketi, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. 
Bu işgal gelecek olan büyük İsyanın ve direnişin habercisi gibiydi. 14 Kasım 1974'de Politeknik Üniversitesi öğrencileri okulu işgal etti. Ekmek, Eğitim, Özgürlük direnişin temel sloganı oldu. 
Bunun yanı sıra “İnsanlar sizin zincirlerinizi kıracak, Kahrolsun Cunta, ABD Dışarı, Bugün faşizm. 
gidecek, Burası yeni Tayland olacak'(1973 Ekim ayında 4 yıllık bir askeri düşüşüne katkısı olan Tayland'daki bir öğrenci ayaklanmasına atıf) gibi talep ve sloganlar etrafında örgütlendiler. 


Direnişin yaratılmasında ve öncülük edilmesinde illegal faaliyet yürüten Yunanistan Üniversiteli Öğrenci Birliğinin önemli bir yeri ve misyonu oldu. Üniversiteyi işgal eden öğrenciler süreci daha örgütlü yönetebilmek adına bir komite kurdular. Ve komite kitleler ile birlikte direnişin ilk gününü anlatan bildiriler dağıttı. Direnişi başatan üniversiteli gençlik Özgür Savaşçılar adlı bir radyo kurmuş Maria Danske'nin ağzından Yunan işçi ve emekçileri sokağa çağırıyordu. Üniversite gençliğinin çağrısıyla birlikte Atina sokakları hızla doldu, işçiler emekçiler Askeri cunta karşıtı olan tüm kesimler gençliğin yaktığı ateşi harlamaya başladı. 

Direniş ve isyan büyüyor Cunta ise vahşi ve akıl 


almaz biçimde saldıyordu. Cunta 16 Kasım'da, Genelkurmay binasının önünde eylem yapan 


on binlerce insanın üzerine tanklarını sürdü ve onlarca insanı katletti. 17 Kasım'da ise Politeknik Üniversitesi'ne ilk müdahale başladı ve tanklar üniversitenin duvarlarını yıkarak içeri girdi. Cunta bu seferde 36 öğrenciyi katletti. Direniş boyunca örgütlenen eylemelerde onlarca insan ölümsüzleşti yüzlercesi yaralandı. Cuntanın saldırıları devam ederken radyodan yayın yapmaya devam eden öğrenciler ; halkı sokağa çağırıyor, Ekmek, Eğitim, Özgürlük diyerek genel grev çağrısı yapıyorlardı. karşı devrimin tüm olanaklarına, tanklarına, ordusuna karşı direniş cephesi kendisini örgütlüyor ve geliştiriyordu. Albaylar Cuntası'nın Tanklarla üniversiteye dalıp en az 24 insanı hayattan koparması Albaylar Cuntası için “filmin sonunu” değiştirmemiştir. 


Hem direnişin muhtevası hem de Cuntanın içer- de ve dışarıda sıkışmışlığı, içinde bulunduğu kriz durumu onun sonunu hazırladı. Albaylar cuntasının devrilişiyle birlikte peşi sıra Avrupa'daki bir çok diktatör ve onların gerici-faşist rejimleri tarihin çöplüğüne gömüldü. 


Üniversitelerin, akademinin susturulmaya çaışılması, gençliği gerici-faşist politikaların bir parçasına haline getirilmek istenmesi, genç ku-Şak üzerindeki politik-ideolojik kuşatma ve geleceksizleştirme topyekün gençlik üzerindeki bu saldırıların en temeldeki amacı iktidarın kendi gençliği yaratmak istemesiydi. 


Ve son olarak, Özgür Savaşçılar radyo yayınında şöyle devam ett; Yunanistan halkı sokağa çıkın ve bizim yanımızda olun. Bu mücadele diktatörlüğe ve cuntaya karşı evrensel bir mücadele! Sadece siz bu kavgayı verebilirsiniz. 


Eveti Sadece biz bu kavgayı verebiliriz. 


iks. | Kudüs 


19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Yahudiler, Batı Avrupa'da ki toplumlarla bütünleşmiş bir biçimde yaşarken, demokratik devrimlerini henüz tamamlamamış olan Doğu Avrupa toplumlarında ise ağır baskılara ve göçlere maruz kalmaktaydılar. Burjuva demokratik devrimlerinin revaçta olduğu bu dönemlerde, Yahudi tacirlerinin etkisiyle de Yahudilerin tek bir devlet çatısı altında birleşmeleri fikri ortaya atıldı. Bu devletin kurulacağı toprakların da Yahudilerin yılarca hüküm sürdüklerini iddia ettikleri Fırat Nehri'nden, Nil Nehri'ne kadar geniş bir bölgeyi kapsayan Arz-ı Mevüd yani vaat edilmiş topraklar olması gerekmekteydi. Bu toprakların içinde kalan en öneml şehir ise üç semavi din tarafından da kutsal kabul edilen Kudüs'ü Yahudi inancına göre İsrail Kralı Davud, Kudüs'ü İsrail Krallığı'nın başkenti olarak ilan etmiş, oğlu Süleyman tarafından da Kudüs'teki ilk Yahudi tapınağı olma özelliğini taşıyan aynı zamanda da Musa peygambere gelen On Emir tabletlerinin saklandığına inanılan Ahit Sandığının da içinde bulunduğu Süleyman Mabedi inşa edilmişti Bundan dolayı Kudüs, vaat edilmiş topraklar bakamından sadece politik değil, içinde taşıdığı kutsallar bakımından da aynı zamanda Yahudiler için teolojik bir öneme sahipti. Dolayısıyla bir Yahudi devleti kurulacaksa bunun Filistin, başkentinin de Kudüs olması gerekmekteydi. 


1896 yılında Yahudi devlet fikrinin babası ve Siyonizm'in kurucusu olarak kabul edilen Theodor Herzl Yahudi Devleti adlı bir kitap yayımlayarak bu fikri Yahudi kamuoyu ile paylaştı. 1897'de ise İsviçre'nin Basel şehrinde, Yahudilerin kurtuluşunun ancak bir Yahudi devleti kurulmasıyla mümkün olacağını söyleyen Theodor Herzlin fikirlerini tartışmak üzere toplanan Birinci Siyonizm Kongresi toplandı. Kongre yayımladığı Basel Programı ile Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması kararını aldı. Bu karara yönelik uuslarara- 


*ün Sarraf Kadar Değeri Yok Mu? 


Sı örgütlenme çalışmalarını yapmak üzere Dünya Siyonist Örgütünü kuran kongre, 4 maddelik bir program yayımladı. Program bütün Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmesini ve burada bir Federasyon çatısı altnda örgütlenmesi ana düşüncesini taşıyordu. 


1897'de çok az sayıda Yahudi göçmenin yaşadığı Filistin, bu programın uygulamaya konulmasıyla beraber Siyonist göçmen taarruzuna maruz kaldı. 
1903 yılında Siyonist göçmenlerin sayısı 25 bin 
civarı iken, bu sayı 1914'ün sonlarında 45 bine kadar ulaştı. Tam bu sıralar Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı patlak vererek dengeleri değiştirdi. Savaşın sonlarına doğru Osmanlı hâkimiyetinden çıkıp, İngiltere hâkimiyetine gireceği net olarak anlaşılan Filistin, İngiltere Dış İlişkileri Bakanı Arthur James Balfour, Balfour Deklarasyonu diye de anılan mektubunu Siyonist Organizasyona göndererek Filistin'de Yahudi yurdu kurulması güvencesini vermiş oldu. Bu güvenceden sonra, Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı hâkimiyetinde olan Filistin, savaştan sonra 1918'de İngiltere'nin hâkimiyetine girdi. 1922'de İngiltere'nin de etkisiyle Milletler Cemiyeti Filistin'e “manda” statüsü veren bir karar çıkardı. Bu kararın sonucu olarak, Siyonist proje kapsamında Filistin topraklarına yüz binlerce Yahudi göç etti. Filistin'in demografik yapısındaki değişiklikler, bölgedeki Arap halklarında öfkeye yol açtı. Bu öfkenin bir 
sonucu olarak doğan irili ufaklı çatışmalar 1929 
yılında kanlı bir hâl alarak, 150'ye yakın Yahudi'nin Filistinliler tarafından, 120'ye yakın Filitintinin de İngiltere polisi tarafından öldürülmesine yol açtı. Tüm bu katliamlara rağmen İngiltere'nin Filistin üzerindeki baskısı her geçen gün giderek artmaya başladı. Yoğun baskılara ve toprak kayıplarına dayanamayan Filistinliler, komşu Arap ülkelerinden gelen savaşçılarla beraber yaklaşık üçyıl sivi itaatsizlikle beraber sürecek olan ayaklanmayı başlatmış oldu. Bu ayaklanmaları 1987 
yılında halkın geniş katılımıyla başlayan birinci intifada devam ettirdi. 1993 yılına gelindiğinde ise İsrail İşçi Partisi'nin iktidara gelmesiyle beraber oldukça kuvvetli bir barış süreci başladı. Oslo'da yapılan görüşmelerin sonucu olarak İlkeler Deklarasyonu imzalandı. 


Birinci intifada 1993 yılına kadar sürdü. İntifa sonucunda 1000'i aşkın Filistinli hayatını kaybetti, Barış görüşmelerinin sonucu olarak 1994 
yılında Yaser Arafat başkanlığında Filistin Ulusal Yönetimi kuruldu. 1994 yılında başlayan barış süreci Müslüman Kardeşlerin ideolojik kollarından biri olarak kurulan Hamas'ın saldırıları ve İsrai'in Deklarasyondaki maddelere uymaması sonucunda 1999 yılında sona erdi. 2000 yılına gelindiğinde ise İsrail'in aşır sağcı ve milliyetçi politikacısı Ariel Şaron Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti, Tahrik edici bu hareketin ardından ikinci intifada başladı. İkinci intifada ise, Yaser Arafat'ın hayatını kaybetmesiyle 2005 yılında sona erdi. İntifada sonucunda 3000 Filistinli hayatını kaybetti. İkinci İntifadanın iki önemli sonucu oldu. Birincisi, İsrail İşçi Partisi'nin iktidara gelmesiyle başlayan barış umudu tamamen kayboldu. İkincisi ise, intifada- nın sonucu olarak radikal sağ politikalar İsrai'de daha geniş zemin buldu ve aşırı sağcı politikacı olan Ariel Şaron seçimleri kazandı. Yaser Arafat'ın ölümünden sonra, Filistin Kurtuluş Örgütünün liderliğine ve özerk yönetimin başına Mahmut Abbas seçildi. Yaser Arafat'ın ölümü ve ikinci intifadanın bitmesiyle ik intifada sırasında Müslüman Kardeşlerin ideolojik kollarından biri olarak Şeyh Ahmet Yasin tarafından kurulan Hamas ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında Oslo barış sürecinde başlayan ayrışmalar hız kazandı. Bu ayrışmaların ve çatışmaların sonucu olarak Filistin de facto olarak iki ayrı bölgeye ayrıldı. Hamas, Gazze'nin idaresini, Filistin Kurtuluş Örgütü ise 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Batı Şeriz'nın idaresini eline aldı. O tarihten bugüne değin, Hamas ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında yapılan hiçbir anlaşma hayat bulmadı. 
Filistin Kurtuluş Örgütü ve Hamas dışında, Filistin Mücadelesine aktif destek veren, Marksist ve leninist bir yapılanma olan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Kudüslü bir Ortodoks aileden gelen George Habaş tarafından 1967 yılında kurulmuş olup, efsaneleşmiş devrimci Leyla Halid'n katıldığı uçak kaçırma eylemleri ve işgalci İsraife karşı yürüttüğü uzun soluklu direnişle tanınmakta. 
Marksist başka bir yapılanma ise Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FOHKC) askeri kanadı olan Filistin Devrimci Kurtuluş Cephesidir. 1969 yılında FHKC'den ayrılan Ürdünlü Ortodoks bir aileden gelen Nayef Havatme tarafından kurulan Filistin Devrimci Kurtuluş Cephesi Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın İsrail'in fili işgali altında bulunduğu dönemde bu alanda gençlik, işçi vb. örgütlenmeler kuran ilk hareket olarak dikkat çekiyor. FHKC, FOHKC gibi örgütler Filistin mücadelesinin Marksist ve Leninist kanadını, Hamas, İslami Cihad ve El Fetih gibi örgütler ise İslamcı sağ kanadını oluşturuyor. 


AKP hükümeti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan AKP kuruluşundan itibaren, İsrail ile askeri ve politik alanda çeşitli anlaşmalara imza attı. Olayı Kronolojik olarak sunacak olursak; 2002 yılında ABD'de Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsünden 


partisi için destek arayan Erdoğan, seçimleri kazandıktan sonra 2004 yılındaki ABD ziyareti esnasında Amerika Yahudi Komitesi'nden “Cesöret Madalyası" aldı. Bu madalya, ilk defa Yahudi olmayan bir isme verildi. Madalya'nın hemen ardından 2004 yılında İsrail ile ilişkileri pekiştirmek amacıyla Tel Aviv'e giden AKP'li kurmaylar “Filistinlilerin yaptığını terör, İsrailin yaptığını ise şiddet” olarak nitelendirdi. Terih 15 Temmuz 
2004 tarihine geldiğinde ise, AKP hükümeti İsrail 
ile Tarım anlaşması yaparak “Temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin karşılıklı genişletilmesi konusunda müzakere yapma” kararı aldı. Hani şu İsrail tohumu olayları var ya işte onlar... Bu tarz askeri ve politik antlaşmalar günümüze değin devam ede gelmektedir. AKP hükümeti, Mavi Marmaraya saldından iki hafta önce, Tel Aviv'in gemiye müdahale edeceğini söylediği günlerde, İsrail'in OECD'ye üye olmasına izin verdi! 


AKP, Mavi Marmara saldırısından sonra TBMM'nin yayımlayacağı deklarasyonda “TBMM, Türk hükümetinden İsrail'le siyasi, askeri ve ekonomik ilişkileri gözden geçirmesini bekliyor” ifadesine itiraz etti. Dönemin AKP Grup Başkan vekili Suat Kılıç metne bu haliyle imza atamayacaklarını belirtti. Metinden ifade çıkartılmadı. Fakat muhalefetin ısrarı nedeniyle AKP öğleden sonra gerçekleşen oturumda metne imza atmayı kabul etti. Gazze'ye yardım malzemesi götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail'in yaptığı saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından o dönem İsrail ile "Savaşın eşiğine” geldiği yönünde algı yaratıp, "Mavi Marmara davasının hesabını soracağız" şeklinde mağdur edebiyatı yaparak oy devşiren AKP hükümeti, saldırının ardından İsrail ile, "Tazminat ödenmesi, özür dilenmesi ve Gazze ambargosunun” kaldırılmasına bağladığı anlaşma koşullarından “tazminat” hariç hiçbiri yerine gelmeden geri adım attı ve bütün iddialarından vazgeçti. İsrail'i yetkililer hakkında Türkiye'de açılan davalar düşürüldü ve TBMM'de AKP çoğunluğuyla suçlamalar aklandı. Erdoğan yönetimi ile İsrail arasında konuya ilişkin imzalanan 6 maddelik anlaşma 28 
Haziran 2016 tarihinde yani darbe girişiminden yaklaşık 15 gün önce imzalandı. Türkiye adına Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, İsrail Dışişleri Müsteşarı Dore Gold arasında imzalanan bu anlaşma da, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de değil Kudüs olarak kabul edildi. Yani ABD'den önce, AKP hükümeti Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etti. 


AKP hükümeti Mavi Marmara olayından 6 yıl sonra sadece İsrail hakkında açılmış davalani düşürmek ile kalmadı aynı zamanda İsrail'e büyükelçi atadı. AKP Hükümetinin, İsrail konusunda iktidara geldiğinden bu tarafa sürekli ikircikli bir politikaya sahip oldu. Özellikle seçim dönemlerinde tabanını oluşturan Muhafazakâr kitleye, Filistin mücadelesine destek verir noktadan seslenerek oy devşiren AKP 


hükümeti, seçimlerin ardından İsrail ile siyasi ve âskeri anlaşmalarını üst düzeye çıkardı. Bugüne değin gelen süreçlerde Filistin konusu, AKP iktidarının elindeki seçim tribünlerine oynamak için kullandığı oy devşirme gücünden başka hiçbiranlam ifade etmedi. Gelelim ABD başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına, Trump'ın seçim vaatlerinde Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınacağına ve ABD başkonsolosluğunun Kudüs'e taşınacağına dair vaadi vardı. Özellikle başkan seçildiği günden bugüne değin kendi ekibini oluşturamayan Trump, ABD medyası ve kamuoyu tarafından da sık eleştirilmekteydi. Hatta bu süreçte Trump'ın hukuken Başkanlığının düşürülmesi bile gündeme geldi Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Fiyhan'in, Trump'ın Rusya ile iş birliği yaptığına dair ilişkileri ortaya koyan itiraflarından sonra zor duruma düşen Trump, tüm bu olumsuzluklara karşın, Yahudi sermayedarlarının ve İsrail'in desteğini almak istedi. Özellikle seçim döneminde ABD'de yaşayan Yahudi sermayedarlarından ciddi destek gören Trump, seçimleri kazandıktan sonra Kudüs ile ilgili seçim vaadinin yerine getirlmesi için baskıya maruz kaldı. 1948 yılından beri süren mücadelelerin sonucu olarak ABD tarafından, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması İsrail tarafından bakıldığında uluslararası diplomatik bir başarı olarak gözükse de Trump açısından, diplomatik değil, siyasi ve ekonomik bir karar ile iktidarda kalma savaşının bir sonucu olarak alındığı olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim Bu süreçte ABD'de yaşayan Yahudi sermayedarlarından biri olan Kumarhaneler Kralı Sheldon Adelson'dan ciddi destek görmüş, Kudüs kararın ardında da Yahudi Komitesi New York Times ga-Trump'un Ağlama Duvarı'nda dua ederken gözüken bir fotoğrafını ilan olarak vermiş ve "Söz verdin. Yerine getirdin." şeklinde bir teşekkür yazısı yayımlamıştı. ABD'nin Kudüs kararının ardından 


AKP hükümeti tarafından alınan tavır ise, seçim dönemlerindeki Filistin radikallğinin aksine, daha ılmlı bir tutumdu. Trump yönetimi ie herhangi bir restleşmeye girmeyen AKP hükümeti Rıza Sarraf ile lgili ABD'ye iki defa nota verirken, Kudüs kararıyla ilgli sessizliğini korur bir pozisyonda yer aldı. Seçim dönemlerinde Kudüs konusunda mangalda kül bırakmayan İslamcılar iktidarda iken, ABD'nin Kudüs kararına bürokratik herhangi bir tepki verilmeyip sadece “Kahrolsun İsrail" sloganlarına bu tepkinin sıkıştırılması AKP iktidarının Kudüs konusundaki samimiyetsizlği 

nin ve tutarsızlığının en net göstergesidir. AKP hükümeti, ABD'nin Kudüs kararının ardından düzenlediği “Kahrolsun İsrail” temalı protesto gösterileriyle hem tabanının gazını almış, hemde ABD'de görülen Sarraf davasını unutturmak Suretiyle gündem değiştirmiştir. Son olarak şu s0- ruyu sorarak bitirmek istiyorum: Kudüs'ün AKP hükümeti içn, Rıza Sarraf kadar değeri yok mu? 
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“Afrin ve Suriye'nin Kuzeyindeki terör yapılanmasına müsaade etmemiz mümkün değildir. Bu Türkiye'nin teröre karşı en temel gündemi, güvenlik meselesidir.” 


Faşist politik İslamcı diktatörlüğün yürütücü şefi Erdoğan ve kurmay heyeti, benzer içerikteki açıklamalarını sıklıkla yineleyerek Türk devletinin stratejik görüş açısını en kestirme en dile getiriyor. Bu kestirmecilik aynı zamanda malumun ilanıdır. “Komşularla sıfır sorun” Rey başlayan, yeni Osmanicılıkla soslanmış “bölgesel liderlik” hedefleriyle devam eden ve üç gün içinde Şam'da namaz kılacağını söyleyen faşist diktatörlüğün bölge politikaları, Ortadoğu cangılından geçmemiştir. Kılınan yalnızca “Ortadoğu lideri Erdoğan ve model ülke Türkiye'nin” cenaze namazı li tur. Özelikle Suriye meselesindeki kırmızı çizgilerini birer birer sarartmak zorunda kalan Si sömürgeciliğin Rojava düşmanlığı vazgeçemeyeceği son mevzidir. 


Bu anlamda faşist sömürgeciliğin Rojava'yı kuşatma ve işgal politikasını diğer politik hedefleriyle karıştırmamak gerekiyor. Devrim ve karşı devrimin uzlaşmaz çelişkilerinden doğan bu düşmanlık dönemsel bir olitika olma: a gibi onun yapısal arakterinden kaynaklanmakta ve sömürgeci faşizmin varlık hakkını hiçleştirmektedir. Durumu kavrayan 


Patlayan Barut Fıçısı: Ortadoğu 


olitik İslamcı diktatörlük ise Mosova-Tahran-Ankara arasında mekik dokuyarak ABD'den alamadığı “işgal müsaadesini” Rusya'dan kopartmaya çalışıyor. 


Ancak gerçek olan şudur; Ankara için Rojava Devrimi'ni tümden kuime ya da işgal etmek mevcut 
Seli mümkün değildir ve başta Erdoğan olmak üzere bir bütün saray rejimi bu olanaksızlığın farkındadır. Bu yüzdendir ki sara rejiminin, şimdilik iki temel hedefi mevcuttur. Afrin'de dalgalanan YPG bayrağını düşürmek ve PYD'nin Suriye Diyalog Konferansına katılması- nın engelleyerek Rojava Özgürlük Güçleri'nin, Suriye'nin geleceğinde kurumsal statü kazanmasının önüne geçmek. 


Ortadoğu'nun kaynayan kazanı Suriye'de, yeni bir süreç başlamak üzere. Bu tespit sahada kazananların ve kaybedenlerin de büyük ölçüde belirginleştiğini kabul etmek anlamına geliyor. İzlemekte olduğumuz politik e ei kazananların ve mağlupların masaya oturmadan önce son kartlarını çekme hamleleridir. Elbette ki Ortadoğu'da masa ebedi değildir. Bu nedenle şimdilik şunu söylemek mümkündür. Artık esas mücadele kazananların arasındadır ve bu mücadele askeri çatışma ihtimallerini taşıyor olsa da başlangiç aşamasında daha çok kansız savaş olan diplomasi ile yürütülecektir. Bir tarafında Esad rejimi diğer 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tarafında da Rojava Devrimi olan bu masanın kuruculuk hakkını ise Rusya kazanmış gözükmektedir. 


Elbette ki bu sürecin bir de kaybedenleri vardır. IŞİD, bütün tarafların üzerinde uzlaştığı düşman olarak fiili varlığı yok olma aşamasına gelmiş, politik İslamcıların başkent kabul ettiği Rakka ve Musul dahil “topraklarını” büyük ölçüde yitirmiştir. 


Saray'ın politikası : Şam'a selam, sömürgeciliğe devam 


Politik İslamcı diktatörlüğün, Rus-R ve İran'la geliştirdiği süreç, dar afalı burjuva kalemşörlerin dahi malumudur. Erdoğan ve şurekası Rojava'ya karşı savaştıramadığı ve çelişkilerinin derinleşerek katlandığı ABD'yi ekarte ederek Rusya'yı Rojava düşmanlığına ikna etmeyi amaçlıyor. İki emperyalist merkez arasındaki çelişkilere kendisini yaslayarak manevra alanını çoğaltmayı hedefleyen saray rejimi karşılık olarak ise kanlı düşmanım dediği Esad rejiminin selametini ve Suriye'nin bölünmez bütünlüğünü “garantör ülke” olarak kabul ediyor. 


Ancak Rusya'nın kurucusu olduğu bu denklem, Ankara'nın istediği gibi yazılmıyor. Öyle ki Rakka zaferi- nin ardından Rojavasız bir Suriye'nin mümkün olmayacağı emperyalist merkezler dahil herkesin malumudur. Kurucu bir politik özne olan Rusya'da bu gerçeğin farkındadır 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Ankara için Rojava Devrimi'ni tümden kuşatmak ya da işgal etmek mevcut konjonktürde mümkün değildir ve başta 
Erdoğan olma üzere bir bütün saray rejimi bu olanaksızlığın farkındadır. 


ve bu anlamda Ankara'nın hedeflerine tam anlamıyla onay vermesi mümkün değildir. Moskova'nın odak noktası ABD'yi daha fazla sınırlandırmak, bunu gerçekleştirmek için YPG ile ve mak ve Kuzey Suriye Federasyonu ile Esad rejiminin uzlaşı zeminlerini çoğaltmaktır. 

in sil de yukarıdaki tespitle paralellik arz ediyor. İlk olarak Rus askerlerinin Afrin'de konumlanmasıyla başlayan ilişkiler, Rus Dışişleri ile YPG arasında gerçekleşen savaş esirlerinin teslim anlaşması, ardından Deyrez- zor'da IŞİD'e karşı gerçekleştirilen ortak harekat bu politikanın ilk sonuçlarıdır. Kuzey Suriye Federasyonu'nu ve YPG'nin Soçi'de düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Konferansına çağırılması ise gelişmelerin ilerleyeceği doğrultuya işık tutmaktadır. YPG'yi dahası PKK'yi “terör örgütü olarak kabul etmediğini” her fırsatta vurgulayan Rusya'nın tüm bu politik hamleleri aynı zamanda Ankara'ya verilen mesaj olarak okuyabilmek mümkündür. 


Bu hususta son bir noktayı vurgulamak gerekiyor. Elbette ki emperyalist bir güç olan Rusya için kendi çıkarları esastır. Ve bu çıkarlar Kuzey Suriye Federasyonu'nu değil güçlü bir Şam'ın varlığını öne çıkartmaktadır. Ayrıca Türkiye'yi ABD ekseninden daha fazla uzaklaştırmak bir diğer hedeftir. Rusya son tahlilde Rojavasız bir denklem düşünmese de Şam'ın elini güçlendirmek ve Türkiye'yi de ekseninde tutabilmek adına Rojava'nın üzerinde tehdit hisse- 


deceği hamleleri onaylama ihtimalinin olduğu göz ardı edilmemelidir. 


Rojava Devrimi ise goy Kuzey Suriye Federasyonu olarak bölge devrimine doğru evrilmiş bulunuyor. Her geçen gün kurumsal yapısını güçlendiren federasyon bir yandan gerçekleştirdiği seçimlerle toplumsal tabanda güçlenirken, diğer yandan da a karakterini kuvvetlendiriyor. Elbette ki kendisine yönelecek bir işgal savaşına ei askeri hazırlığı en önde tutuyor. 
DAİŞ'i başkentinde yenilgiye uğratan devrim, kendisine yönelecek olan DA-İŞ'in hamisi faşist sömürgeciliği de alt edecektir. 


Gelişmeler göstermektedir ki emperyalistler kadri mutlak güçler olmadıkları gibi eski hegemonyalarını da sürdüremez pozisyona şili Bu durum egemen güçler ve onların yerli Here çileri arasında yeni bir mücadele dönemin başladığının ilk işaretleridir. Ve her devrimci gelişme için mevcut çelişki ve çatışmalar tarihsel birer fırsattır. 
Tarihteki her devrim bu çelişkilere yaslanarak gelişmiş, bu iradenin güncel karşılığı ise Rojava Devrimi olmuştur. 
Unutulmamalıdır ki devrimler süt liman olmuş kıyılarda değil barut fıçısının patelele gerçekleşecektir. Ortadoğu ise patlayan barut fiçısıdır. 
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| Lgbtis Yasaklanamaz! | © 


Ankara Valiliği Toplumsal Hassasiyetleri provoke ettiği gerekçesiyle LGBTİ* etkinliklerine süresiz yasaklama getirdi. Ankara valiliğinin yasağının ardından çeşitli illerde benzer etkinlikler engellendi. Son 3 ye Trans Onur Yürüyüşü ve LGBTİ* 


onur haftası da polis tarafından engellenmişti. 


İstanbul LGBTİ#'dan Kıvılcım ARAT ile son 


dönem LGBTİ: etkinliklerine getirilen yasaklar, şiddet ve LGBTİ* hareketinin toplumsal mücadele içindeki yeri üzerine konuştuk. 


Son dönemde LGBTİ: etkinliklerine yönelik yasakları nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Devletlerin yapılandırılma süreçleri sancılı süreçlerdir.Yakın tarihte iki tane yapanda süreci yazik bence. Bunlardan birincisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, dolayısıyla iktidara sahip olan erkin değişmesi, ikincisi 15 Temmuz Darbe girişimiyle birlikte, Saray'ın başkanlık adı altında devleti yapılandırma süreci. AKP iktidarını da buradan okumal ii kiyor. AKP iktidarı kendi pratiğini bildiğinden, hukuka dönme 

bir yola giremez. Bunu yaparsa kendisi ve arka bahçesi de dahil olmak üzere birçok insanın uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılanacağını biliyor. 
Bugün Saray iktidarının geldiği nokta, bir yapılandırma sürecini dayatıyor. 
Tayyip Erdoğan ve temsilcisi olduğu siyasetin yeniden yaplardırmak ie diği devletin ideolojisi Siyasal İslam üzerinden yükseliyor. Bundan önce Kemalizmdi. Kemalizm içinde ikiyüzlü bir laiklik, Türk Sünni erkek egemen bir yaklaşım ve muasır medeniyetlere ulaşma adı altında yapılanlar var. 
CHP'nin nl demokrasi iddiası içinde bazı kimliklere yer açması e yordu. Kadın kimliğine, yeri geldiğinde 


LGBTİ* kimliklere biraz alan açabilirsiniz. Yeri geldiğinde diyorum çünkü yıllarca LGBTİ#'ların karşılaştıkları tüm sorunları yaratan kurumların arkasında Kemalizm vardı ve muhatabı CHP'ydi. 
Yine de sosyal demokrasinin o geniş yekbazesinde küçük de olsa bir yer vermek zorundaydılar. Nitekim uzun yıllar verilen mücadele sonucunda bazı lediyeler LGBTİ* pozitif belediyecilik sözü verebildi. Yeniden yapılandırılan, resmi ideolojinin siyasal islam olduu bir devlet ideolojisinde LGBTİtlar 

içbir zaman görünür olarak var ola- 


ibi mayacaklar. 7 Haziran ile başlayan bir 


savaş süreci var. Yapılandırma sürecindeki gerekliliklerin birçoğu yerine getirildi ve istemedikleri bir çok hareketi tasfiye edip susturdular ya da görünür olmaktan çıkardılar. En son kim kaldı sindirilmesi gereken: LGBTİ#. 


İkdaçın son dönemde özel olarak 

LGBTİ* hareketine yönelmesini 

nedeninin ne olduğunu düşünüyorsumUZ: 


Türkiye'deki LGBTİ* hareketi dünyadakien poliikleşmiş LGETİE hareketlerinden birisidir. Tayyip neden bu ibnelerle, dönmelerle u: ee. işi gücü yok mu diye sorulabilir. İktidarlar politikle- 


iri 


yn özneler ve çeşitli çevreleri kaynaşracak politikalar istemez. Türkiye'de LGBTİ* hareketini 93 yılından mk lar, ilk onur yürüyüşü. Sonra 2000'lerde yapılmaya başlanıyor. Ben 87 yılında trans kadınlar Gezi Parkı'nın merdivenlerinde gördükleri sistematik baskıya karşı yaptıkları açlık grevi ile başladığını 


be- düşünüyorum. Hemen ardından trans- 


ların bir arada yaşadığı sokaklar dağıtıldı.Ülker sokakta transların barınmaul istemeyenler gazeteler aracılığıya “İbne değilsen Türk bayrağı as' şeklinde kampanyalar başlattılar. Yani karşına Türk bayrağı çıkarıyorlar. Sen isyan etmesi muhtemel bir topluluk 
90'lı yıllarla birlikte Kürt Öz: reketi'nin, sınıf hareketinin yükselmesi diğer alanlara da yansıdı. Feminist hareket ,Çevre hareketi, anarşist hareketler, LGBTİ* hareketi çok daha görünür olmaya başladı.Ve o günden bugüne baktığımızda politika üreten ve mücadele eden diğer politik kesimlerle ortak mücadele zemini kurmaya galan 

hareket olarak Gezi'de, tekel direnişinde, Kürdistan'daki a karşı yürüyüşlerde...Böyle bir hareketin olduğu yerde bn ezilmeye çalışılması şir değil. Bu yasakların temelde iki nedeni var.i-Yeniden yapılandırma sürecinde siyasal islam temelli bir 


Si çiş 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devlet algısında LGBTi* ların yeri yok. 
2-Son 20 yıldır LGBTİ hareketine baktığımızda bu hareket gitgide politikleğen , LGBTİ kimliğinin dışına çıkarak geniş bir yelpazede bakan ve söz söyleyen bir yerde duruyor. Bunların hepsi birleşince, hedef haline getirildik. Ramazan hassasiyeti bahanesiyle başladı, onur haftaları yasaklandı, seçim meydanlarında Kuran-ı Kerimler sallandı. Tayyip Erdoğan 'Ey Demirtaş, biz sizin gibi Diyarbakır'da müftü, Eskişehir'de eşcinsel aday göstermiyoruz' 
söylemlerinde bulundu. Oysa 2002 
ılında iktidara geldiğinde eşcinsellerin de haklarının demokrasi çerçevesinde korunması yn dair cümleler kurmuştu. Yine kendileri İBB başkanı iken “Demokrasi bizim için bir tramvaydır. İstediğimiz durağa gelince ineriz.” diyordu. İnmekten başka şansı yok, ellerinde yıkılmış ve dört bir in yangın içinde bir ülke var. Hal öyleyken bu iktidar düşman yaratmadan ayakta kalamaz. 


Bu yasakların LGBTİ#'ların hayatına, LGBTİ# aktivistlerinin 

ve kurumlarının çalışmalarına yansımaları nasıl oldu? 


Bu yağaktan önce başlayan LGB-Tİ*'İara yönelik bir ğ ler vardı Zâten. İstanbul Onur Haftası üç yıldır Trans Onur Haftası iki yıldır, selefi, gerici cihatçı grupların tehdidi ve saldırıları altında gerçekleştirilme- ye çalışıldı ve engellendi. Trans Onur yürüyüşünün ardından medyada IŞİD militanlarının Trans onur yürüyüşüne saldırı re ğe ken canlı bomba düzenekleri ile yakalandıklarına dair haberler çıktı. Buna dair savcılıktan herhangi bir bilgi alamadık. Dolayısıyla LGBTİ*'lar çok belirli alanlarda varlıklarını görünür hale getirebiliyorlar. 
Bu alanlar; kendi dayanışma alanları, dernekler, homofobiye trans fobiye maruz kalmadan grikideri eğlence merkezleri, sokaklarda aynı kimlikler üzerinden bir araya gelebildikleri alanlardır. Bunlarda ciddi bir dağılma oldu. 
Birçok aktivist iltica etmek durumunda kaldı. OHAL karşıtı çıkardığımız sesler ve ürettiğimiz politikalar kriminalize edilmeye, terör faaliyeti gibi göste-Eineye çalışıldı. Oysa ki bizim OHAL uygulamalarına karşı çıkmamızdaki en temel sebep İnsan Hakları Bildirge- si'nin askıya alınmasıdır. Bunun dışında özellikle seks işçilerinin çalışma alanı çok daraldı. Ciddi anlamda bir kolluk şiddeti var sokaklarda. Mesela N İ caddesinde kızların hiçbiri artık çi ıp alışamıyor. Bu insanların hayatlarını idame ettirmeleri için başka bir iş bulma olasılıkları da yok. Çünkü toplum yp zaten homofobik ve transfobik. 
ir de 7 Haziran'dan bu yana toplu- 


ma yüklenen bir nefret, ötekileştirme ve Yi rma var. Bununla da birleşti mi LGBTİ, özellikle de görünür olan translar, bu toplumun stres topu haline geliyor. Sinirlendiğinizde, kızdığınızda, milli duygularınız kabardığında, erkeklik uygularız kabardığında rahatça saldırabileceğiniz, karşısında herhangi yaptırıma maruz kalmayacağınız bir topluluk olarak karşınıza çıkıyor. 


Bu sürecin nereye evrileceğini düşünüyorsunuz? 


Benim kişisel olarak gözlemlediğim ve okuduklarımdan çıkardığım; böyle baskı dönemlerinde direnen hareketlerin her zaman elenerek çıkacaklarıdır. 
O yüzden LGBTİ* hareketinin bu dönemde OHAL uygulamalarına ve toplumda pompalanmaya çalışılan homo- 


fobi, transfobi ve orospufobiye daha fazla ses çıkarması gerekiyor. Hareketin içerisinde OHAL ilan edildiği andan itibaren pratikte en net tavrı İstanbul LG-BTİ#nin koyduğunu düşünüyorum. Ancal ini ağır ik. Derneğimiz k bedeli ödedik. 
ve dernek giyisi birçok arkadaşımız hakkında BİMER başvuruları yapıldı. 
İkinci olarak, Gülten Kışanak'ın tutuklanmasının ardından,halk iradesinin teslim alınamayacağı ve kadınlara yönelik bu saldırılara sessiz kalmayacağımızı ifade eden gayet sıradan bir metin yaaa metnin üzerinden saldırıar oldu. Mülk sahibi dernekten çıkardı. 
LGBTİ* hareketine yönelik bu saldırılar iktidar tarafından gerçekleşilecekt Sussan da gerçekleştirildi, susmasan da gerçekleştirilecekti. Sustuk ve bu süreçten çok zayıflamış bir biçimde çıkacağız. Eğer kars çıkıp, daha güçlü bir biçime bu saldırıları gğüslemiş olsaydık yine geyilayaca ık ama sonrasında LGBTİ* hareket,kendi alanında ve toplumsal muhalefetin algısında yükselecekti. Ne yazık ki İnsan Hakları Bildirgesinin askıya alınması suskunlukla karşılandı, ki bu bence bir LGBTİ* için en temel şeydir. Verdiğimiz bir insan hakkı mücadelesi. Her bir yurttaşın yararlandığı çalışma, yaşama,sağlığa,eğitime adalete erişim haklarından eşit bir 


biçimde, ötekilenmeden yararlanmaktır. Bence, LGBTİ* hareket bu dönemi 

elecekte kendi içinde değerlendiriğinde daha güçlü karşılamış olabileceğine dair değerlendirme yapacaktır. 
Kendi içinde diyorum, çünkü dışarıdan baktığımızda LGBTİ* hareket hala çok görünür, bir biçimde dernekler çalışmalarına devam ediyor. Ama açıktan tartışılması gereken çok e var. SOSyalistler de, feministler de, LGBTİ#'lar de, siyasal islamın kapsamı dışında kalan herkes bunu yapmalı. 


İstanbul LGBTİ* olarak bu saldırılara karşı mücadele perspektifiniz nedir? 


İstanbul LGBTİ* iki noktadan kendi pratik hattını belirliyor. Derneğimizin trans kadın ağırlıklı bir örgütlenmesi var. Trans kadınların maruz kaldığı suçları ikili cinsiyet rejimi var ediyor. İkili cinsiyet rejiminde kadınlık ve erkeklik mefhumunun konumlandığı yere baktığınızda erkek etkin bir yerde duruyor, kadın tamamlayıcı bir unsur olarak görülüyor. İktidar tamamıyla erkekte, erkekte penis var, penis bii erk. Ali arası göri b geçişkenlik bütün nefreti üzerine çekebiliyor. Nefret cinayetlerinin yaygınlığı kanıtıdır. Dolayısıyla derneğin erkekliğe dair bir mücadele perspektifi var. Bu yüzden kadın. hareketleriyle birleşmeyi , önemsiyor. Çünkü kadın hareketleri de ikili cinsiyet rejimi içinde kendi politikalarını üretiyor ve sosyalist/fe- minist kadın hareketleri de bu sistemdeki kadınlığı ve erkekliği belirli noktalarda besiyeri Buradan Kiri ancak ve ancak LGBTİ*arın yorumladığı bir siyasetle olabileceğini düşünüyorum. 
bizde cinsiyet kavramı üzerine cokça düşünülmüş ve mücadele verilmiş ve bir kavram olduğu için bu konuda mücadele perspektifimiz daha farklı. O yüzden kadın hareketleriyle birleşmeji önemli bir yerde görüyoruz, çünkü farklı okumalar sunarak politikaların temelden değişmesini sağlayabiliriz. 
Kimiz önemli bir yerde duruyor. Kadınlığın ve erkekliğin bu sınırların dışında tekrar düşünüldüğü, hatta yok edildiği bir perspektif hayatidir. 
ünkü düşündüğünüz. şeyin üzerinlen kurgular yapılandırırsınız bir şeyi. 


Diğer nokta ise temel haklara odaklanmak. Sosyal bir devlet içinde yaşıyoruz, dernek olarak en azından böyle olması gerektiğini söylüyoruz. Eşitlik, temel yanaşık ıakları ve sosyal devletin bir bütün olarak sağlaması gereken eğitim barınma yaşama çalışma hakları gibi hakların tanzim edilmesi için var olan koşulları değiştirmeye, geliştirme- ye yönelik çalışmalar yapıyoruz. 


Rotinda 


ÇAĞDAŞ 


Veganizm ve ekoloji tamamen kesişimsel pencerelerden incelenebilir mi? 


Hayvan kullanımı ve hayvanın bir nesne olarak görülmesi, ciddi iklim problemlerine sebep olmaktır. Hayvan tüketiminin, su kaynaklarının tüketimini arttırdığı, sera gazı salınımını arttırarak iklim değişikliğine sebep olabileceği araştırma» tarca belirtilmiştir. 


İklim değişikliği karşısında çözüm önerisi olarak; hayvan tüketim sıklığının azaltılmasını veya hayvanların besin olarak görülmesine son verilmesi gerektiğini belirten çevreci gruplar Vardır. 
Bu gruplar arasında, haftanın bir ya da bir kaç gününde vegan beslenerek, tüketiminin azaltılabileceğini belirten gruplar olduğu gibi, ikim değişikliği ve sera gazı salınımına “büyükbaş' hayvancılığın sebep olduğu göz önünde bulundurularak, küçük baş hayvanların tüketimini öneren bir grup çevreci aktivist de vardır. Ancak bu kampanyaları, etik veganizmle ve hayvan hakları ilişkilendirmek, eksik bir yaklaşım olur. Bu kampanyalar, türcülüğü beslemekte ve hayvanı meta olarak görmekte, tüketilebilir, kullanılabilir nesne olarak yine hayvan bedenini göstermektedir. 


En güzel örnek, Bob Torres ile Jenna Torres'in birlikte yazdıkları "Vegan Freak' kitabındaki şu cümlelerdir; "Yalnızca çevresel sebeplerle vegan olmak, Auscwitz'e giden karbon salınımını arttırdığı için Yahudi Soykırımı'na karşı olmaya benzer.'Bu durumda kişi soykırıma karşıdır. Ancak insan hakları ihlali olarak değil, karbon salınımını arttıran bir durum olarak görür. 


Tek yönlü olarak, sadece hayvan tüketiminin iklim değişikliğine sebep olduğunu düşünmemek gerekir. Bu bir kısır döngüdür ve iklim değişikliği de aynı şekilde hayvanların zarar görmesine ve hatta ölümüne sebep olur. İklim değişikliği ile birlikte, insanlığın çevresel yıkıma sebep olması, hayvanların yaşam alanını daraltmaktadır. Bu etkinin açıkça görülebilmesi için 


| Veganizm Ve Ekoloji 


de hayvanların etik olarak değerinin kabul edilmesi gerekmektedir 
Kapitalizm ile İlişkisi 


Antikapitalist sol hareket, çevre ve iklim sorunlanna politik bir bakış açısıyla yaklaşarak tüketim kükürünü' eleştirir ve tüketimi azaltarak “yeşil ekonomi'ye katkı sunmak gerektiğini, yaşamımızda değişiklikler yaparak “karbon ayak izi'ni azaltabileceğimizi belirtir. Kapitalist üretim biçimi, fabrikaların sayısının çoğalması ve bu üretim araçlarının küçük bir grubun elinde olması, çevte problemlerinin en önemli sebebidir. 


Kaynaklar ve üretim araçları küçük bir grubun elindeyken, tüketimin kısıtlamasının halktan beklenmesi ise, kapitalizmi gizlemek ve bu çevreci hareketin orta sınıfa hitap etmesi gibi s0- nuçlar doğurur. Bu bakış açısından bakıldığında, en gerçekçi çözüm, bireysel dönüşümlerden ziyade, kapitalizm ile ilgili bir mücadele hattı oluşturulmasıdır. Ancak bireysel dönüşümleri kitle hareketi haline getirerek, özümsenmesinin, uzun vadede toplumda dönüştürücü bir güç haline geleceği de açıktır. 


Veganizm ve ekolojinin istatistiksel sonuçları 


Dünyanın 1/3'i üretim amacıyla çölleşmiş, avlanma nedeniyle okyanusların yarısından fazlası ekolojik çöküş noktasına gelmiştir. Et tüketimi; küresel ısınma, asit yağmurları, çölleşme ve yağmur ormanlarının kaybıyla direkt ilişkilidir. 


Dünya'da bir çok yerde, tam arazilerinin hayvan beslenmesine dönüştürülmesi sebebiyle gölet ve bataklıkların kuruduğu görülmektedir. Örneğin İngiltere'de bu tarım arazilerinin :90'ı aynı sebeplerle kurumuştur. 


ABD, son 200 yıl içerisinde arazilerinin 1/3 ini hayvan çiftlikleri için harap etmiş, hasar fark edildikten sonra ise 100 milyon hektardan faz- 


ancak bu, saniyede 0,4 hektar orman arazisinin 


u 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hala yok olmasının önüne geçememiştir. 


Sığır çiftliklerinin, atmosfer içinde amonyak şeklinde toplam buharlaşma azotunun 2:85'ini oluşturması, ormansızlaştırmanın diğer bir sebebidir. Ayrıca büyükbaş hayvanların atlatılması için yağmur ormanları hızla yok edilmekte, 1950'den, bu yana dünyadaki yağmur ormanlarının 2:50'si bu şekilde yok edilmiştir. Sahra Çölü'nün, Romalılar zamanında bereketli ve verimli araziler olduğu, ve çölleşmesinin en büyük sebebinin hayvancılık için gerekli meraların artması olduğu bilinmektedir. Öngörülen, Sahra Çölü'nün 
20 yıl içinde 320 km büyüyeceği yönünde. Son 
25 yıl içinde, gezegenin akciğerleri olan Amazon Yağmur Ormanları, yaklaşık 9440 oranında yok edilmiştir. Bu durum birçok hayvan türünün göç etmesine, soylarının tükenmesine sebep olmuştur. 


Bir büyükbaş hayvan, günlük 60 litre metan gazı 
üretmektedir. Çünkü azot, karbondioksitten 270 
kat daha fazla küresel ısınmaya sebep olmaktadır ve büyükbaş hayvan gübresiyle tüm alana yayılmaktadır. Dünya sıcaklığı bu nedenle yükselmekte ve buzullar erimektedir. 


Tahıl üretimi ve hayvan çiftliklerinin su harcamaları kıyaslandığında 1 kg tahıl üretimi için 200 
litre su gerekliyken, | kg et üretmek için 20.000 
litre su gereklidir. Örneğin Amerika'da su kaynaklarının yarısından fazlası et üretimi için kullanılmaktadır. 

Hayvan dışkılarından kaynaklanan azot, içilebilir Su kaynaklarını kirleterek içilmez hale getirmekte ve ete olan talep arttıkça, yeraltı suları da daha çok hayvansal ürüne katkıda bulunmak için pompalanmaktadır. 


Her 8 saniyede 1 dönüm arazi, yenmek üzere beslenen hayvanlar için tahrip edilmektedir. 
Her bir vegan ise, 1 yılda 1 dönüm araziyi tahrip olmaktan kurtarmaktadır. 
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Polislerin kapıda bırakması ile artık muhataplarımız asker ve gardiyanlardır. Büyük kapılardan ardindan bir iki bina geçildikten sonra mahpusla- nın kaldığı yapıya gelinmektedir. Hapishane tadi vermek için özel olarak seçilmiş soluk renkli duvarlar eski model mermerler ile döşenmiş yerler ve değişik bir tebessümle bakan iki genç kadın gardiyan ile baş başa kalmıştık. Özel sorularla bir form doldurduktan sonra X-Ray'den geçilmektedir. Zaten siyasi polis yeterince aramamış gibi sütyen teline bile tahammül edemeyen X-Ray Cihazı ve onun sadık gardiyanları ile kapıda kısa bir süreç yaşanmaktadır. Daha sonrasında “Çıplak aramaya zorunluyuz” diye iki gardiyanla kalınsa da siyasi tutuklular zorlamayacaklarını da bilmektedirler. Yeni mahpuslar Pazartesi Salı ve Cuma günleri hapishane yönetimi kurulunun karşısına çıkmaktadır. Kurulda davanızın tutsakları ile mi yoksa mücadeleyi bırakmış bağımsızlarla mı kalacağınız sorulmaktadır. Bizim şansımız Perşembe gecesi tutuklanmış olmaktı. Sabah olacak ve davamızın tutsakları ile tanışacaktık. 
Ancak o gece tecridin ilk halini görmüştük. Küçük iki kişilik odalara bölünmüştük ve pencere- nin kalın demirlerini kontrol etmiştik. Gardiyanlar kapıyı sertçe üstümüze örttüğünde tutukluluğun ikinci sesini duymuştuk. “Burası düşmanın evidir ne olur ne olmaz" diyerek ikili ranzaya rağmen aynı yatakta yatmıştık.Uzun gözaltı sürecinin acısını çıkararak derince uyumuştuk. Sabah yan hücremizdeki göremediğimiz iki kadın yoldaşa seslenip daha sonra aşağı kattaki havalandırma- ya çıkan ağır mahpus bir adli ile sohbet etmiştik. 
Bir siyasi ile adli tutuklu arasındaki farklı muamele her an hissedilmektedir. Bu sebepten olacak ki bizim siyasi olarak geldiğimizi duyunca çok sevinmişti. 


Sırayla sağlık muayenesinden ve kuruldan geçerek işlemler tamamlanmaktadır. Kurul çıkışında bir görevli yanımızdaki gardiyana B6'ya götürülecekler demişti. Uzunca bir koridor yine kendi içinde uzun koridorlara açılmaktadır. Her koridorun başında ise koridorun adı bulunmaktadır. A blok Al, AZ, A3 karşısında A4, A5... ve B blok... 
İşte B-6! Kalın kapıların sürgüsü her açılış kapanış için çekilmektedir. İlk defa bizim için açılmıştı. 

Kapıdan içeriye ilk adımımızda bizi küçük bir er- 


kek çocuğu karşılamıştı. Koğuş ik katlı & odanın aşağıda 6 odanın da yukanda olduğu 12 odalı 
24 kişilk büyük bir ev halindedir. Alt kattaki mutfak tarzı geniş yere ortak alan denmektedir ki tüm ev ahalisi bizi orada karşıladı. Koğuştakilerin özgür oluşu ilk bu karşılaşma sahnesinde görülmektedir. Kocaman gülüşleri ve salışlayla “yeni gelenlere” özgürlüğü ve özgürlüğün yoldaş sanlışındaki cisimleşmiş halini hissettirmektedirler. Bizim gelişimizin haberi önceden alınmıştı ki yatacağımız odalar ve oda arkadaş lanmız bile hazırlanmıştı Akşam ise gelişimizin şerefine “hoşgeldin gecesi” bir diğer isimi ile “moral gecesi” yapılmıştı Sazlı değildi belki ama çok sözlü güzel bir geceydi ancak bizim küçük bir çocuğumuz vardı ve bell bir saatten sonra slow parçalara geçiş zorunluydu. 


Sabah 8'de sayım yapılmaktadır. Siyasi tutukluların büyük bedellerle kazandığı haklardan biridir ve her sabah bu vesile ile anılmaktadırlar.Bizler kahvaltımızı yaparken gardiyanlar kimi ortak alanda kimi merdivenlerde kimi havalandırma- da bulup sayıp gitmektedir. Bugün hapishanelerde dayatmalar yenilense de siyasi mahpuslar da direnişi yenilemektedirler. Öğünlerden sonra 
3 saat sessizlik saatidir. Bu süreçte herkes odalarında çalışmalarını yapmaktadır. Her salı kantin, mektup ve çamaşır günüdür. Her gün mektup gönderebilinse de salı ve perşembe günleri mektuplar gelmektedir. Yani salı en yoğun gündür. Klasik ama en samimi haliyle; her mektup tecridin bir tuğlasını düşürmektedir. Bazı mektuplar kahkahalarla bazıları ise uzun uzun anılari yad ettirmeye sebep olmaktadır. Ayrıca salı günü temizlik günüdür ki demir parmaklıklardan sonra hapishaneler çek pas ile sembolleşebilir.. 


Biz toplamda 7 kişi geldiğimiz için 2-3 hafta kadar sonra atölyeler yapmaya başlamıştık. 
Sistemli bir içerik yoldaşlarımız hazırlamışlardı. 
İdeolojik ve teorik tüm konuları yoğunlaştırılmış bir program içerisine sığdırmaya çalışmışlardı. 
Deneyimli yoldaşlar aynı zamanda ihtiyaçlarımı-Za göre okuma tavsiyelerinde de bulunmuştu. 
Atölyeler hemen hemen her gün sabah 9-12, akşam 19-22 arası yapılmaktadır. İlk atölyelerimiz bitince yenilemek isteyeceksiniz muhakkak 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Dilan 
SELÇUK 


sorularınız ve cevaplarınız değişecektir, demişti. 
Tecrübesinden sual olunmazmış, ilk atölyeleri eksik tartıştığımız kanısına varmıştık. Hapishane değil artık bir akademiye dönüşmüştü. Belki iki adım ötedeki revire tek başımıza gidemezdik ama atölye ve sonrasında ranzaya yatıp boş duvara bakınırken dağlar, tepeleri yolla aşmıştık. Hapishanenin akademi halini almasının tek sebebi planlı atölyeler değildir. Bir klişe olarak değil bir alışkanlık olarak volta atılırken yapılan sohbetler ilginç şekilde düzey yükseltcidir. Havalandırmanın duvar diplerinden çıkan küçük çiçekler de üzerimize yağan yağmurlar da hatta göçmen kuşların gökyüzünde yaptığı o örgütleniş de o düzeye dahildir. Aynca hepsi sıcak tebessümler eker yoldaşların yüreklerine. Kısa süre kalmanın belki de en kötü yanı hep daha alacakların orada bıraktığın yoldaşlarla birlikte kalmaktadır. 


Mahkeme tarihi kısa süre içerisinde verilmiş olması akademide sadece bir mevsim geçirmemize sebep olmuştu. Bazı şeylerin tadı damağınızda kaldığına unutmanız daha zor olmaktadır. 
Ağır Ceza Mahkemesi de böyle düşünmüş olabilir. Sabah erkenden tüm koğuş kalkıp kahvaltı yaptık. Arkadaş görüşü olmadığı için mahkeme salonunda bir nevi görüşe de çıkacaktık. Güzelce giyindik, hazırlandık ve yine gardiyanlarla o uzun koridordan bu sefer kapalı görüş için değil tam olarak o binadan çıkmak için geçmiştik. 
Kısa süren mahkemenin bizi tahliye etmesiyle o koridordan son kez koğuşa yürümüştük. Aynı sahneküçük bir çocuk karşılamıştı ve tüm ev ahalisi ortak alana toplanmıştı. Tahliyemizi havalandırmada halaylar ve sloganlarla kutladık. En azından kalanlar kutlamıştı, biz ayrılacak gibi değildik.Bizim geliş heyecanımızla onlar bizi uğurlamıştı.Orada kalmışlardı ama “biz de yeni ve daha iyi komünistler gönderiyoruz dışarıya.” demişlerdi.Elimizde sadece mektuplarımızla uzun okul koridorunu ağlaya ağlaya yürümüştük. Özgöz korkutmak için gönderdiği hapishaneden büyük umutlar yüklenerek çıkmıştık... 


Ali 
YILMAZER 


Ulusal sorun ve Marksistlerin ulusal s0- rundaki görevi nedir, nasıl yaklaşmalıdır tartışması uzun yıllar siyaseti meşgul eden tartışmalardan birisi olmuştur. Üstelik yaşadığımız topraklarda somut bir ulusal sorun vardır. Kürt halkının verdiği bağımsızlık mücadelesi en çok da Türkiyeli Marksistlerin konusu olmuştur. Kimileri bu özgürlük mücadelesine uzak kalırken, kimileri açık desteğini sunmuştur. Bu yazıda ulusal sorun üzerine du-TacağIz. 


Önce Ulusal sorun nedir bunu incelemek gerekir; Ulusal sorunun en basit tanımı; bir ulus üzerinde başka bir ulusun egemen olması, egemen ulusun, ezilen ulusun kaderini elinden almasıdır. Sorunun konuluşu ise sorunun tarihsel dönemleri arasında değişikliğe uğramıştır. 
Ii.Enternasyonal ile Lenin döneminde Ulusal Soruna bakış çok farklıdır. Eskiden Ulusal Sorun uygar toplulukların sorunu olarak ele alınırdı. Il. Enternasyonal sorunu değerlendirirken, Avrupa sınırları içinde var olan ulusal sorunlar dışında diğer sorunları görmemişti. İrlandalılar, Macarlar, Polonyalılar, Finliler ve Sırpların verdiği mücadele ulusal s0- run olarak ele alındı. Il.Enternasyonal'in önderleri Asya ve Afrika'ya gözlerini kapatmıştı. Oysa ulusal baskının en vahşi hallerini Avrupa'nın güçlü devleti tarafından birer sömürge haline getirilen Afrika ve Asya ülkeleri yaşamaktaydı. 
Lenin ise asıl sorunu gören olmuştu ve ulusal soruna farklı bir karakter kazandırabilmişti. Emperyalizmin tahlilini net bir şekilde yapan Lenin, Ulusal Sorunun somut temellerini çözümleyebilmiş ve Ulusal Sorunun çözümünün sömürülen ülkelerin ve halkların, ezen ulusa karşı vereceği mücadele olduğunu ortaya 


| Marksizm ve Ulusal Sorun 


koymuştu. 


II. Enternasyonal'in önderleri ulusal s0- runu hukuki bir sorun olarak ele alıyordu. Oysa bu ezen ulusun karakterini gizlemek ve sorunun çözümünü başka yerde aramaktan başka bir şey değildi. 
ulusların eşitliğinin hukuki İ siyasi bir sorun olduğunu ve tek çözümün ezilen ulusun bağımsız bir devlet olmasından geçtiğini göremiyordu. Lenin 'Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı'nda üzerine basa basa vurguladığı en temel konu UKKTH'nın siyasi bağımsızlık olduğu idi. 


Ulusal soruna Proleter Demokrasi yani Marksistlerin verdiği cevap ise; hangi ulus ve hangi dil için olursa olsun her türlü ayrıcalığın kesin olarak ortadan kaldırılması; ulusların siyasal kaderlerini kendilerinin tayin etmesi sorununun, yani bunların tamamen özgür ve demokratik yoldan ayrılmaları ve bağımsız devlet kurmaları sorununun çözüme bağlanması; uluslardan herhangi birine herhangi bir ayrıcalık tanınacak olan ulusların hak eşitliğini bozacak olan ya da bir ulusal azınlığın haklarını baltalayacak olan her türlü davranışı yasaya aykırı ve geçersiz sayan ve devletin her yurttaşına, anayasaya aykırı olan bu tür tasarrufların geçersiz sayılmasını talep etme hakkını tanıyan aynı zamanda böyle hareketlere girişecek olanlara cem uğratan genel bir yasanın kabulü. 
1) 


Kim ulusların ve dillerin eşitliğini tanımıyor ve savunmuyorsa, kim her türlü ulusal baskı ya da eşitsizliğe karşı savaşmıyorsa, o, Marksist değildir/2| derken Lenin, aslında komünistlerin başlıca görevleri arasında ulusal sorunun çözümü 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olduğunu ortaya koyuyordu. 


Ulusal sorunun tarihsel gelişimi günümüzde üç döneme ayrılmaktadır. 


Birinci dönem; kapitalizmin gelişimi ve Avrupa'nın batısında ulus devletin oluşması dönemidir. Yani ulusal hareketin burjuva demokratik devrimleri ile monarşiye karşı elde ettiği zaferler sonrası Batı Avrupa'da ulus devletlerin ortaya çıkış süreci. Bu sürecin akabinde Doğu Avrupa'nın çok uluslu geniş topraklara sahip devletlerinde ise ulusal mücadeleler başladı. Başta Osmanlı, Avusturya ve Rusya'da olmak üzere bu devletin sinırları içinde olan halklar, bağımsız birer ulus devlet kurmak ve feodal düzene karşı burjuva demokratik devrimlerini gerçekleştirmek istedi. Birinci dönem tarihsel açıdan tamamen devrimci bir süreçti, Marksist bakış açısında feodalizme karşı bağımsızlık bayraklarıydı. 


İkinci Dönem; Batı Avrupa'da Ulus devletlerin ortaya çıkışı ile gelişen kapitalizmin, emperyalizm aşamasına geçtikten sonra pazar, ham madde, yakıt ve ucuz iş gücü bulma yollarının güven altına alınması amacıyla, ulusal devletlerinin sınırsızlaşması ve yakın ya da uzak fark etmeksizin diğer halkları sömürgeleştirmesi sorunu idi. Bunun sonucunda ise Doğu halklarının bu sömürgeleştirmelere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi özellikle 1. Paylaşım Savaşı'ndan sonra açık bir şekilde ortaya çıkar. Emperyalist güçlerin kendi arasındaki e sonrası gücünün azalması, Doğu halklarının bağımsız ulus devletler olarak ortaya çıkmasını kolaylaştırır. 


Üçüncü dönem ise somutluğunu günümüzde yitirmiş olan Sovyet dönemidir. 
Bu dönemde kapitalizm darbelenir, ulusal baskı ortadan kaldırılır. Sovyet bloku içindeki uluslara eşitlik ilkesinin gelir; ekonomik, politik ve kültürel eşitlik çalışmaları devrimle beraber gelişir. 


Marksistler Ulusal Hareketleri Desteklemeli mi? 


Bu tartışma bugün çıkmamıştır. Bu tartışmayı Karl Marx bile yürütmüş, Marksizm ortaya çıktığı günden beri ana konu başlıklarından birisi olmuştur. 


Marksistler bu noktada her zaman bağımsızlık mücadelelerinin milliyetçileşmesi önüne geçmek ve ezen ve ezilen ulusların emekçilerinin mücadele birliğini oluşturmak zorundadır. Lenin bu konuda şu tespiti ortaya koyar; Feodal uyuşukluktan çıkan yığınların uyanışı ilerici bir şeydir, nasıl ki bu yığınların halkın egemenliği uğruna, ulusun egemenliği uğruna her türlü ulusal baskıya karşı savaşımı da ilerici bir şeyse. Marksistin en kararlı ve en tutarlı demokratizmi, ulusal sorunun bütün yönlerinde mutlak savunma görevi, buradan gelmektedir. 
Bu, özellikle olumsuz bir görevdir. Proletarya, ll ec desteklerken aşırı davranışlara gidemez, çünkü daha iler- de, milliyetçiliği güçlendirmeyi hedef 4” burjuvazinin olumlu eylemi başlar. 
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...Proletarya, milliyetçiliğin gelişmesine destek olamaz; tersine, o, ulusal farkların silinmesine ve uluslararası engellerin yıkılmasına, milliyetler arasındaki bağların sağlamlaştıran her şeye, ulusların birbiriyle kaynaşmasına yardım eden her şeye, destek olur. Başka türlü davranmak, gerici milliyetçi küçük-burjuvazinin yanında yer almak olur.4) 


Marksistlerin her ulusun ayrılık isteğine, evet ya da hayır gibi basit pratik bir cevabı yoktur. 


Marksistler bir ulusun egemen ulusa karşı eşitlik mücadelesine destek olurken verilen mücadelenin karakterine bakmakla yükümlüdür. En önemlisi ise sınıf savaşımının çıkarları doğrultusun- da hareket etmesidir. 


Ezilen ulusun burjuvazisi ezen ulusun burjuvazisine karşı savaşırsa, bu savaşta Marksistler ezilen ulusun yanında savaşır, buradaki tutum ezilen ulus mücadelesinin ilerici karakterinden kaynaklanır. 


Ama ulus mücadelesi karşı devrimci bir hatta ilerliyorsa şüphesiz pratik desteğin yanında ideolojik odak olma, ezilen ulusu devrimin bir ittifağı dahası bir parçası haline getirmek marksistlerin görevleri arasındadır. 


10 Aralık 1869'da Marx, Enternasyonal'in 
Genel Konsey'inde İrlanda sorunu üzerine düşüncelerini şöyle ortaya koyacağını yazıyor: 


“... Enternasyonal konseyinde benimsenmesi pek doğal bir şey olan İrlanda için 'uluslararası' ve 'insanca' adalet konusunda söylenecek sözler bir yana, İrlanda ile bugünkü ilişkilere son vermek, İngiliz işçi sınıfının doğrudan doğruya ve mutlak çıkarı gereğidir. Ve bu, tamamen benim kanımdır; bu kanımın dayandığı nedenlerin bir kısmını, İngiliz. 
işçilerinin kendilerine de söyleyemem. 
İrlanda rejiminin, İngiliz işçi sınıfının gelişip güçlenmesiyle devrilmesinin olanaklı olacağına, uzun süre inandım. 
Bu görüşü, The New York Tribune'de IMarx'ın uzun süre yazarlığını yaptığı Amerikan gazetesi her zaman ifade etmişimdir. Sorunu daha derinliğine inceleyince, şimdi, bunun tam tersine inanmaktayım. İrlanda'nın kurtulmadığı sürece İngiliz işçi sınıfı, hiçbir zaman herhangi bir başarı gösteremeyecektir. 
S ingilterede İngiliz gericiliğinin kökleri, ... İrlanda'nın boyunduruk altında tutulmasındadır.” 


Karl Marx uzun süre ezilen ulusun kurtuluşunun, ezen ulusun işçi hareketleri ile sağlanacağına inanmıştır. Sömürünün fazla buna bağlı olarak da çelişkinin daha yakıcı olacağı bir ingiltere proleteryası tahayyül eden Marx, süreç içerisinde şunu anlamıştır. İrlanda, İngiliz boyunduruğundan kurtulmadıkça, İngiliz işçi sınıfı özgür kalamayacaktır. 
Çünkü İngiltere'de ki gericilik kendini İrlanda'yı boyunduruğu altında tutarak beslemektedir. Engels'in de dediği gibi “başka halkları ezen halk, özgür olamaz. 


Ulusal Sorunların desteklenmesinde en önem nedenlerden birisi ise; Mali sermaye tarafından sömürülen ülkelerin, Emperyalizme yedek güç duruma düşmesi ve kaynak oluşturmasıdır. Emperyalizm karşısında zafer kazanılacaksa ulusal hareketlerin Emperyalizm kıskacından kurtarılması için program oluşturmak gerekir. 


Ulusal kurtuluş hareketleri ülkelerini 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emperyalizmin pazarı haline gelişinden kurtarmaya başladığı zamanda dünya kapitalizminin de bunalım dönemleri- nin başlangıcına denk gelir. Bu konu sömürünün biçim değiştirmesine sebep olan en önemli faktörlerden biridir. Artık işgal ile değil, doğrudan ekonomik bağımlılık üzerinden bir sömürü sistemi kurulur. 


Ulusal sorunda Proleter hareketin temel ilkelerinden birisi de; burjuva demokrasisi ulusal eşitlik konusunda ortaya insan eşitliğini koyar ve sömüren ile sömürülen arasındaki eşitsizliği hukuksal temelde çözüleceğini söyleyerek ezilen sınıfları aldatır. Ama eşitlik gerçek anlamda sınıflar ortadan kaldırılarak gerçekleşecektir. Burjuvazinin ikiyüzlü aldatmacaları ile savaşırken Marksistler ulusal sorunda da somut adımlar atar. 


İlk olarak Marksistler ekonomik durumun değerlendirmesini yapar. İkinci olarak; ezilen sınıfların, sömürülenlerin çıkarları ile egemen sınıfların çıkarları ayrıştırır. Son olarak emperyalizm çağına özgü olarak dünya nüfusunun çoğunu elinde tutan ileri kapitalist ülkelerin burjuva-demokratik yalanlarına karşı olarak, hak eşitliğine sahip olmayan ezilen uluslar ile hak eşitliğine sahip olan ezen uluslar arasında ayrım yapmaktır. 


Bu yaklaşım sonucunda Komünist Enternasyonal'in Ulusal Sorun konusunda siyaseti, tüm ülkelerin proletaryası ve köylüleri ile toprak sahipleri ve burjuvazisini devirmeyi amaçlayan ortak bir devrimci siyasetin ortaya çıkmasıdır. 
Farklı ülkelerin emekçi kesimlerinin yakınlaşması dünya kapitalizmi üzerinde kesin zaferin tek yoludur. Enternasyonal bağlar kurulmadan, ulusal baskı ve hak eşitliğinin giderilmesi mümkün değildir. 
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Neslihan 
DURAN 


Sinema bir asrı tamamlamış bir sanat dalı. Tüm dünyada büyük etkiler yaratmış ve insanları etkilemeyi başarmı Sinemanın gelişmesi ve ilerlemesi zaman oluştuğu toplum yapısıyla, siyasi gündemlerle ilişkili olmuştur. Ekim Devrimi ile doğan Sovyet Sineması da hem gerçekleşen dı dü yadaki sinema kültürünü bi geliştirmiştir. 


1917 Ekim Devrimi ile başlayan Sovyet 
Sineması sanatın toplumsal devrime öncülük etmesi bakımından büyük rol oynamıştır. Devrim öncesi Çarlık Rus- ye işlenen konular olağanüstü hiayeler ve sıradan komedi filmleriydi. 
Devrim ile sinemanın önemi ve değeri arttı, Lenin sinemaya özel bir dere veri İlk Sinema Enstitüsü Rusya'da kuruldu. 


Devrim öncesi Rusya'da ilgi görmeyen sinema, Lenin'in 'Si- 


eg) MovieCa gr cig | Moi mera yam Vİ * -Dziga Vertov 


1929 yılında Vertov'un kurgu 
yöntemiyle çektiği belgesel film. Endüstriyel ve Sosyalist Odessa ve Kiev gibi şehirlerin karakterlerini izleyiciye anlatıyor. Kimi zaman bir çorba kasesinden bir kadına geçerek kurgu yöntemini dünyaya anlatıyor. 


al 
Sinema'nın Devrimi: Sovyet Sineması 


nema, sanatlar içerisinde bizim için en önemlisidir.' diyerek devrim için değerini belirtmişti. Lenin'in desteği ile büyük bir ivme kazanan Sovyet Sineması 
1919 yılında devletleştirilmiştir. Toplumsal mücadeleyi ve Sosyalizmi konu alan filmleriyle geriye dönük kaynakçalar oluşturmanın yanında egemen kapitalist kültüre avangard karakteri ile bir darbe vurmuştur. Bununla birlikte yeni gerçekleşmiş bir devrimin halka anlatılmasında büyük rol oynamıştır. 


Rusya'da devrim sırasında okuma yazma bilmeyen ve kırsal kesimde yaşayan halkın devrimi yorumlayabilmesi için kaynak Bee Halkın haklarının nasıl ezildiğini, yıllarca süren sömürünün boyutlarını en iyi sinemayla anlatmışlardı. 


Ekim Devrimi ile sanat, eskiyi eleştiriyor ve kendini sokağa Eşler Sovyet Sile kendi estetiğini 
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BÖTEMKİN 


Boris Barnet'ın 1933 yılında çektiği 

ilk sesli film denemesidir. 1914 yılında Almanya'dan Rusya'nın sınır köylerinden birine sürülen bir askerin öyküsünü anlatır. Filmde bölümler halinde köylülerin ve sınırdaki askerlerin savaşa olan bakış açılarını işler. 


oluşturmuştur. 1924-1926 döneminde verilen eserler “Sessiz Sinema" döneminde sinemanın gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Sovyet sinemacılarından Lev Kuleshov, Sergei Eisenstein, Vsevolod Pudovkin ve Dziga Vertov film sanatının temeline kurguyu yerleştirdi. Bu yöntemi destekleyen yapıtlarında da görsel zenginliği başarıyla kullandılar. 


İşlenilen konularla Ekim Devrimini ve Sovyet meclislerinin anlaşılması ve gelişmesinde büyük işler gerçekleştiren Sovyet Sineması bugün dahi dünya sinemasına büyük katkılarda bulunmuş ve onu geliştirmiştir. Sinema kültüre bıraktığı eserlerle ve yönetmenlerle daha çok genginleşirmişi. Yıllar boyunca sınırlandırılmış sanat Ekim Devrimi ile kendini sorgulayan, eskiyi kabul etmeyen ve dünyaya yön veren bir sinema doğurmuştur. 


Potemkin Zırhlısı - 
Sergei Eisenstein 


Sergei Eisenstein'in en önemli eseri olarak kabul edilen Potemkin Zırhlısı, 
1925 yılı sessiz sinema 

eseridir. Konusu Ekim Devrimi ve devrime giden süreci işliyor. Potemkin Zırhlısı, Odessa limanında demirlidir. 
Odessa da genel grev yaşanmaktadır. 
Gemideki askerler komutanları tarafından kötü koşullarda yaşamaktadır ve bu durum onları isyana götürür. Zırhlıdaki ayaklanma ve Ödessa merdivenlerindeki kıyım filmi özetlemektedir. 
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Sıfır Noktasındaki Kadın 


Feminist düşünceleri olduğu gerekçesiyle kendisi de hapis cezası alm erkek egemen devlet zihniyetine muhalif olmanın bedelini tutsaklıkla ödemiş olan yazar Neval El Seddavi'nin Kanatır Cezaevi'nde karşılaştığı Firdevs isimli bir mahkumun gerçek hikayesir den esinlenerek yazdığı öykü ilk kez 1987 yılında yayımlanmıştır. 


Yazar öyküde Firdevs karakteri üzerinde ezilenin ezileni olan kadın kimliğinin kadınlara çocukluk döneminden başlayarak yaşamları boyunca yaşattığı zorluklar erkek egemen devlet sistem ve zihniyetinin kadına evlilik, aile bağları, ev işlerinden çocuk bakımından sorumlu olma, baba, amca vb. isteğiyle başlık parası uğruna görücü usulü adı altında gönülsüz evlendirilme, baba, amca veya kocanın her isteğine boyun eğmek zorunda bırakılma boyun eğmeyen kadının toplum tarafından dışlanarak fahişe, asi vb. damgalar vurularak toplumdan adeta aforoz edilmesinin eleştirisini yapmıştır. Yazar öykü kahramanı Firdevs'in dilinden “Tanıdığım bütün erkekler bende tek bir istek uyandırdı: elimi kaldım yüzlerine okkalı bir şamar inirmek. Ama korktuğum için elimi hiç kaldırmadım. Korkum bana 


bu hareketin çok zor olduğunu düşündürüyordu. İlk kez elimi kaldırdığım ana kadar bu korkudan nasil kurtulacağımı bilmiyordum. Elimin bir kez aşağı yukarı hareket etmesi bu korkuyu yok etti. Bunun çok kolay, sandığımdan daha kolay bir hareket olduğunu kavradım. Elimin hareketi çok kolaylaştı, elimde her şey, 


Bil o bu doğa bir raha 


hareket edebiliyordu. Şimdi de gerçeği hiç zorluk çekmeden anatıyorum. Çünkü gerçek kolay ve yalındır. Bu yalınlığın içinde de yi bir güç yaar. Yaşamın vahşi, ilkel gerçeklerine ancak yıllar süren bir savaşımın sonunda karar verebildim. Gerçeğe ulaşmak, artık ölümden korkmamak demektir. Gerçekler de insanı öldürdüğü 


NEVAL EL SEDDAVİ 
SIFIR 
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Cansu 
AKKAŞ 


için, ölüm gibidir. Ben bir insanı öldürdüğüm zaman bıçakla değil gere öldürdüm. Bu yüzden orkuyorlar; beni yok etmek için bu yüzden acele ediyorlar. Bıçaktan korkmazlar. Onları korkutan gerçeğimdir. Bu korkutucu gerzek bana büyük bir güç veriyor. 
ni ölümden, yaşamdan, açlıktan, çıplaklıktan ya da yılgınlıktan koruyor. Beni hükümdarlarla polisin zalimliğinden koruyan da u korkutucu gerçektir. Yalan sözlerine, yalan yüzlerine, yalancı gazetelerine rahatlıkla tükürebiliyorum.” sözleriyle kadının erkek egemen sistem tarafından baskı ve sindirmelerle korkutularak ve boyun eğdirilerek iki yüzlü bir hayat yaşamak zorunda bırakılanların, içlerinde barındırdıkları isyan duygusunu bastırarak iradesini ruhunu, kalbini, bedenini, aklını kendisine ait olan her şeyi erkek egemenliğine ve erkek egemen devlet zihniyetine teslim ederek yaşamak zorunda bırakılanların, kısacası “ezilenin ezileni olan kimliğin hikayesini” anlatmıştır. 
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Bu Hayat Hepimizin 


Saray, toplumu gerici-muhafazakar temelde yapılandırmaya soyundu. 
Eskiyen burjuva ideolojinin yerini yeni faşist diktatörlük alıyor. Eskiyende de bugünkünde de değişmeyen gerçek kadınların yaşamlarına dönük saldırılar. Bugün, toplumsal hayatı muhafazakarlaştırmak için yaşamın her alanını saran, saldırıları perçinlenmiş bir devlet önümüzde duruyor. Sadece son bir kaç aydaki gelişmelere dahi bakarsak muhafazakarlaştırma saldırılarının öncelikli olarak kadınları hedef aldığını görürüz. 


Cinsiyetçiliğin Kodlanması 


Kindar nesil yetiştirmeyi hedefleyen Erdoğan geçtiğimiz aylarda eğitimi “yeni nesillerin tasarlanması için çok önemli bulduğunu" dile getirdi. Yeni nesillerin cinsiyetçi kodlarla tasarlanması için eğitime dönük saldırılar hat safhada ilerliyor. Eğitim müfredatında yapılan son değişikliklerde 'kadınan- ne' vurguları yanı sıra bilim konuşulması gereken okullarda kız çocuklarına gelinlik giydirip düğün provası yapıldı. Saray'ın kokuşmuş ağzı olan Diyanet, 9 yaşındaki kız çocuklarının evlendirilebileceğini duyurdu. Kız ve erkek çocukları için açıkça yaş belirten Diyanet, sırtını dün Ensar'ı koruyan iktidara yaslamanın rahatlığıyla konuşuyor tabi. Tecavüzü meşrulaştırma yasası olarak sıkça gündeme gelen yasanın bir diğer önemli yanı ise çocuk istismarının ve erken yaşta 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evliliklerin önünü açması. Diktatörün özellikle çocuklara dönük bu saldırıları itaatkar bir toplum yaratma çabasına hizmet ediyor. 


Toplumsal Muhafazakarlaştırmada en Silah 


Eğitim sistemine dönük saldırılarla geleceği kodlayan Saray toplumu muhafazakarlaştırırken de erkek egemenliğinin sırtını sıvazlıyor. Politik özgürlüklerin ortadan kalktığı, her bireyin yaşamında devletin daha doğrusu tek adamın diktasını gördüğü, diktatörün herkese düşmanlaşarak herkesi ötekileştirdiği bir gerçek. 
Bu koşullar altında cins savaşımı da katlanarak büyüyor. Erkek egemenlik hayatın her alanında erkek devlet gücüyle kadınların karşısına dikiliyor. 
Şort giydiği için toplu taşımada bir kadını darp eden erkek, gücünü onu cezasız birakan yargıdan alıyor. Gece geç saatte dolaştığı için bir kadına saldıran erkek, sırtını tecavüze uğrayan bir kadın hakkında “o saatte orada işi neymiş” diyen vekilden, bakandan aliyor. Şi kadınları kovan patron “Bana çocuk doğurun, daha çok doğurun” diyen Cumhurbaşkanını işaret ediyor. 


Arayış 
Bu örnekler şüphesiz daha a artırılabilir. Son bir yılı dahi düşünsek 


devletin kadınların yaşamında her noktaya saldırdığını, sürekli müdahale 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et rüz. Bu da kadınlar Kin özgürlük kavramını daha da özelleştiriyor. Kadınlar kendi emekleri, kimlikleri, bedenleri yani yaşamları üzerinde söz, karar, denetim hakkının yalnızca kendilerinde olmasını istiyor. Kadınların cinsel özgürlük mücadelesi toplumsal mücadele dinamikleri için de en ileri hareketi açığa çıkarıyor. Kadınlar nasıl doğuracağından kaç çocuğu olacağına, eve giriş-çıkış saatinden, giydiği kıyafete kadar bitip tükenmek bilmeyen müdahalelere her koşulda karşı çıkıyor. 


Özgürleşme Mücadelesinde Gen, Kadınlar > i 


AKP cinsel politikalarında (yani cins savaşımında müdahale edici, değiştirici adımlarında) erkek yanlı tutumunu her an kusuyor, özgürlüğümüze saldırıyor. Bu savaşımında kadınlar olarak kazanım istiyorsak AKP'nin cinsel politikalarına karşı alternatif üretmek yani politika yapmak zorundayız. 


Politika, devlet işlerine müdahale etmek demekse cinsel politika da cins çelişkisinde müdahale etmektir diyoruz. Müdahale dediğimiz şüphesiz eylemle, yan yana gelişle, hesap sormakla olacak. Genç kadınlar müdahale-mücadele dinamiği en güçlü kuvvet. Çünkü bu savaşım, çelişkiler doğrudan yaşamımızı şekillendiriyor. 
Faşizmin saldırıları altında ez toplumsal muhalefetin gelişen en 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önemli dinamik olarak görmesi gereken kesim gen: kadınlar olmalı. Özelde İiseli ve üniversiteli genç kadınlara bakarsak; 


Liseli kadınlar bir yanda durmadan değişen eğitim- sınav sistemi içerisinde gelecek belirsizliği yayar Bir yanda “eşofman giydiğinde zina yaptığını” düşünen erkek öğretmen tacizine maruz kalıyor. Eve geç gitse hem sokakta tacizi hem evde dayağı yaşıyor. Doğallığında gelişen kadın bilinci hem kendisi hem de tüm kadın cinsi için mücadele etme gücünü veriyor. Bu nedenle Özgür genç kadınların- sosyalist gençliğin önümüzdeki dönem herhangi bir lisedeki cinsiyetçi uygulamada hızla müdahale etmeleri gelişen bir dinamiği yakalamayı sağlayacak. Suçluyu suç üstünde yakalamak dediğimiz biçimiyle ajitasyon-teşhir çalışmaları yapmak yani gelişmeleri takip eden, duyargaları açık ve müdahale edenrefleks sergileyen bir hattan ilerlemek gerekiyor. 


Şüphesiz üniversiteli genç kadınlar için de geçerli yukarıda yazılanlar. Üniversiteler bakımından daha özgün olan yan faşizmin kampüslere özel uygulamaları. Saray, egemenlere karşı çıkışın- Özgür düşüncenin merkezi olan üniversiteleri bu dönemde daha özel olarak hedefleştirdi. Gerek KHK saldırıları erek kampüs içlerinde artan 
B- polis baskısı. KHK'lar ile Barış Akademisyenlerinin- devrimci demokrat akademisyenlerin ihracıyla üniversite Özgür düşünceden çıkıp baskıcı-gerici- tacizci hocaların eline kaldı. Her türlü saldırı izni verilen ÖGB ve polis bunu kampüs içlerinde kadın öğrencilere dönük tacizlerinde de kullandı. Özgecan İsyanı'ndan Kıyafetime Karışma eylemlerine yükselen kadın bilinci en çok da üniversiteli genç kadınların yaşamının merkezinde vücut buluyor. Bütün bu nedenlerle önümüzdeki dönem kampüslerdeki temel özne genç kadınlar olacak. Nasıl OHAL'i kadınlar sokakta parçalayıp çöpe attıysa kampüslerdeki siyaset Kl gençlik hareketinin önüne çekilen barikatı yıkacak olan da bizler yani genç kadınlar olacağız. 


Bu Hayat Bizim 


Şüphesiz yaşamın her yanına dönük bu saldırılar altında bizim olanın bizim olduğunu haykırmak gerekiyor. Kadın hareketinin, faşizmin topyekün saldırılarına karşı büyütebileceği ana slogan BU HAYAT BİZİM olacak. Şortumuza gelen bir tekmede bu kıyafet bizim, kahkahamıza edilen bir lafta bu kahkaha bizim ve ne olursa olsun bu sokaklar bizim diyerek politikayı yani o müdahaleyi gerçekleştireceğiz. 


“Bu Hayat Bizim” aynı zamanda yaşamın her yanına özsavunma barikatını kuruyor. 
Dilde, eğitimde, medyada ve daha bir çok alanda oluşturulmaya çalışılan tekçi, cinsiyetçi, erkek yanlı akla karşı kadınların söz- karar hakkının kimde olduğunu in oluyor. Yaşadığımız herhangi bir tacize- saldırıya karşı kızıl sopamızla- yumruğumuzla özsavunma uygulamak hakkımız olduğu gibi kokuşmuş Diyanet'in açıklamaları ardından önünde yapacağımız bir açıklama da özsavunmamızı alışımızdır. Bir yandan geniş kitle buluşmaları, bir yandan anket vs ile birebir örgütlenme genç kadın kitleleriyle buluşmamızı sağlayacak ve örgütlendikçe özgürleştirecek, güçlendirecek. Bir yandan da hızlı reflekslerle yol kesme, pankart asma, kadın düşmanı kurumları teşhir çalışmaları, işgal eylemleri propaganda gücümüz olacak. Özgürleşme arayışındaki kadın kitlelerine bir adresimiz olduğunu gösterecek. ÖGK, şüphesiz gerek Türkiye'de gerek tüm dünya kadınlarının yayılan özgürlük mücadelesinde önemli bir : özne olarak genç kadınların adresidir. Tek ihtiyacımız müdahale pm artırmak, güçlü ref- 
, lekslerle kadın kitleleriyle buluşmak olarak önümüzde duruyor. 


Kadınlar Hala Birlikte Güçlü 


Dorian dört bir yanında gelişen kadın isyanları dedik. Daha yakından bakarsak İran'da beyaz baş örtüsünü alıp direnişin simgesi olan siyahlı kadından tutalım da barikatta elinde taş ile bekleyen kadına kadar direnişi ilmek ilmek örenler kadınlar. Filistin'de genç Ahed Tamımı siyonist İsrail devletine karşı tutumu ve başkaldırıyı körükleyeceği düşünülüp tutuklandı, ömrünün sonuna kadar tutuklu kalmakla da tehdit edilmesine rağmen geri adım atmıyor. Avrupalı kadınlar #MeToo diyerek kadınların kaderlerinin birbirine bağlı olduğunu haykırıyor. Dünyanın her yerinde kadınlar birbirlerinden öğreniyor birlikte güçleniyor. Yasaklara, şiddete, tacizlere ve daha bir çoklarına karşı ortak örüyor direnişin halkalarını, Ki elimize aldığımız o ilk taştan, dilimizde ki son slogana kadar bizi biz yapan ne varsa birlikten geçmiştir hiç şüphesiz. Türkiye ve Kürdistan bakımından da faşizme ve erkek egemenliğine direnen kadınlar dün olduğu gibi bugün de birlikte güçlü! 
Nasıl ki OHAL'e hep birlikte direndiysek, iktidar geri adım attırdıysak; nasıl ki hep birlikte Hayır'ı var ettiysek; nasıl ki hep birlikte li Yasemin'i özgürleştirip daha ötesinde özsavumayı kabul ettirdiysek bir iç savaşın evvelinde ve cins savaşımının orta yerindeyken kazanmanın parolası birleşik mücadeleden geçiyor. Eylem birlikteliklerini dogmalara, “biz böyle deriz, a da demeyiz” kaygılarına kapılmadan gerçekleştirebilecek olan genç kadın örgütleridir ille Kampüs içlerinden kent merkezlerine eylemliliklerde birleştirici, bütünleştirici kadın tarzıyla hareket ederek erkek egemenliğinden ve daha özelde Saray'dan alacaklı olduğumuz özgürlüğü kazanabiliriz. Bu hayat da bu örer de bu sokaklar da bizim; birlikte özgürleşeceğiz! 


” 


se .. H . 
zgürlük İsti 
Dünya kapitalizmi büyük krizler içerisin- 


de ve giyin tam ortasında adeta son çırpınışlarını yaşar. Emperyalist kapitalizm uçurumun kıyısında son kozlarını çekerek ayakta kalmaya çalışırken halklarımıza korku ve yoksulluğu dayatıyor ama nafile! Dünyanın her yerinde devlet-halk çelişkisi derinleşiyor, zengin-yoksul biçiminde vücut buluyor ve ezilenler diktatörlere ve sömürü düzenine meydan okuyarak soluğu sokaklarda alıyor. 


Toplumsal mücadelenin tüm kazanımlarıni gasp ederek kendi varlığını gerilim, zor, şiddet, tehdit, yalan, ırkçılık-milliyetçilik, erkeklik, istismar, demagoji, savaş, soygun ve yolsuzluk üzerinden koruma- ya çalışan politik islamcı faşist diktatörlük, gençliği kendi ideolojik-politik çizgisine çekmeye çalıştıkça, hedeflediğinden daha uzağa savruluyor. Ve görmek gerekir ki, rejimin tüm ideolojik kuşatma ve siyasi saldırılarına rağmen gençliğin kampüslerde, emekçi semtlerde, liselerde ve iş yerlerinde faşist diktatörlüğe meydan okuyuşu -siyasi atmosfer ne kadar ağır olursa olsun- gençlik hareketinin dinamik bir kuvvet olarak toplumsal mücadelenin önemli bileşenlerinden olduğunun ispatı olmakla birlikte, gelecek dönemin örgütlenmesinde, gelişimin nüvelerini bünyesinde taşımaya devam ettiğini gösteriyor. 


Diktatörün kabaran iştahını kursağında bırakacak en dinamik kuvvetlerden biri olarak gençlik, yeni döneme girerken hız kesmemeli, tam tersine vites büyütmelidir. Siyasi gündemin, bir yanı ile rejimin yaşadığı krizlere bağlı olarak, diğer bir yanı ile de bizzat siyasi iktidar tarafından bilinçli olarak, mücadele öznelerinin ajitasyon-propaganda faaliyetlerin odağı- 


yoruz! 


nın saptırılması amacıyla sürekli değiştirilen gündeme müdahale etmek için gençlik hareketi daha uyanık olmalı, Siyasi iktidarın hamlelerini iyi analiz etmeli ve reflekslerini diri tutmalıdır. 


Bu çerçevede değerlendirdiğimizde yeni dönem siyasi çalışmamızın stratejik hedefi diktatörün hareket alanını daraltmak ve onu durdurmak olacaktır. 2017'nin son günlerinde yayımlanan KHK, diğer KHK'lardan farklı olarak orta vadeli hesaplar yapn ve kritik iki meselenin etrafında şekillenmektedir; tek tip elbise (TTE) ve iç savaş. Çok açık belirtmek gerekir ki, TTE'nin gündeme gelmesi 1984,1996 ve 2000'de ki hükümetler tarafından da denenen tek tip elbise meselesinde devletin hedefine ulaşamadığının ispatı olmakla birlikte, halkın öncü kuvvetleri olan öznelerin iradesini kırmak ve toplumsal muhalefeti ezmeye yönelik bir saldırı planıdır. Köşeye sıkıştığı her gündemde, yeni bir gündem yaratarak sıyrılmaya çalışan AKP'nin Zarrab davasında Mustafa Kemal güzellemeleri ve Anıtkabir çıkarmaları, Man'da kirli para trafiği ve aklanması ortaya çıkınca Filistin'de ABD'ye kükremeler derken rejimin ği almaya çalıştığını görmek mümün. 


Yeni dönem, her gündemi başka bir gündem ile savuşturmaya çalışan tek adam rejimi, farklı gündemler yaratarak toplumsal mücadelenin birleşik bir hatta odaklanmasını ve siyasi bir hedefe kitlenmesini engellemeye çalışan Akp'nin bu tarzda siyaset yapmasına fırsat vermemek, soluklanmasını engellemek ve iktidarındaki gediklerin derinliklerini inmek için her dönem ısrarla üzerinde durduğumuz gerilla tarzı mücadelede ısrar 


ozgurgenelik org 


edeceğimiz bir dönem olacaktır. Yaşanan siyasi gelçmele gençlik cephesinden müdahale etmekte, siyasi atmosferin yumuşak süreçlerde olduğundan daha iradi ve ısrarcı olmamız gerekmektedir. Sosyalist gençlik, gelişen herhangi bir siyasi gündeme ilişkin örgütlü olduğu tüm alanlarda, bir kişi dahi olduğu yerde liseler ve üniversiteler başta olmak üzere gençlik kitleleri içerisinde yoğun kitle ajitasyonları örgütlemelidir. Yeni dönemin su götürmez bir gerçeği, tüm kuwetlerimizin düşünsel ve pratik emekçilikte - özellikle pratik emekçilikte- sınırlarını zorlaması gerektiği, enerjisini iki katı düzeyde örgütlediği ve belli dönemlerde insanüstü denebilecek düzeyde emekçiliklerle karşı bati kalmamız gerekliliğidir. Kimi bölgelerde kuvvetlerimiz sınırlı da olsa, yapmamız gereken suçluyu mi üstü yakalamak, onu genç kitlelere daha fazla teşhir etmek ve bu teşhir faaliyeti üzerinden çelişkilerin üstüne yürümek olmalıdır. İşte bu yüzden, gelecek dönem sokağın daha etkin kullanılması, ajitasyon-propaganda yöntemlerimizin güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesine özen göstermeliyiz. 


Kendi neslini yaratmak ve geleceğini pa amacıyla gençliği örgütleyerek saflarına katmaya çalışan rejimin yönelimi stratejik niteliktedir. Bu yönelimi hayata geçirmeye çalıştığı zemin ise eğitim kurumlarıdır. Faşist diktatörlüğün bu çerçevede gerçekleştirmeye çalıştığı kuşatma hamlesinin örgütlenme sahası ise yıllardır hedefine ulaşamadığı liselerdir. Eğitimin gericileştirilmesi-dinselleştirilmesi ve bilimsel özünden arındırılarak politik islamcı anlayış çerçevesinde şekillendirilmesi, aynı zamanda sermaye ve piyasa ile uyumlu hale getirilmesi 


ozgurgenclik org 


rejimin saldırı planıdır. Rejimin bu saldırısını, tam da saldırdığı yerden tutarak kırmayı hedeflemek g lik hareketinin en önemli gündemi olmalıdır. Bu nedenle ideolojik-politik bir kuşatma altında olan liselerin karşı bir mücadele ile kazanılması ve devrimci saflara kazanılması yeni dönem siyasi çalışmamızın merkezinde duracaktır. 


Bu hedefle, liselerin Akp'ye bırakılmaması için önümüzdeki dönem gücümüzü liselere yığmalı, siyasi faaliyetimizi eğitim sisteminin daha fazla piyasalaştırılması, gericileştirilmesi gündemi ve diktatör ii bir zemin üzerinden derinleştirmeliyiz. Sosyalist gençlik, bu yönelim içerisinde olarak kuvvetlerini liselere ve onların yaşam alanlarına yönlendirmeli, enerjisini nokta atışları yaparak belirlediği pilot liselerde örgütlenme seferberliği için harcamalıdır. Liseleri kuşatmak.faşist 

iktatörlüğe karşı liselileri saflaştırmak ve liselilerin öznesi olduğu örgütler kurarak çalışmada sürekliliği yakalamak önemli bir yerde durmaktadır. 


Liselilerin kendi sözlerini ve eylemlerini örgütleyecekleri komiteler/komisyonlar kurmak, sosyalist gençliğin örgütsel gelişimini hızlandıracak ve politikada daha etkin bir rol almasını sağlayacaktır. Gözden e gerek en önemli nokta, liselilerin örgütlenmesini hedefleyen bu çalışma, sosyalist gençliğin liselerde yeni bir rüzgar yaratmasının,kendisini yeniden ve daha güçlü bir biçimde örgünesin liselerde kökleşmesinin ve alıcılaşmasının bir eşiği olacağıdır. 
Sosyalist gencin örgütsel ve si hedeflerine bağlı olarak yöneldiği liseler, lise çalışmamız bakımından kurucu nitelikte bir çalışma gibi ele alınmalıdır. 
Liselilerin örgütlü mücadeleye katılarak sosyalist gençlik saflarında buluşması, örgütsel gelişim ve sürekliliğin sağlanmasına ivme kazandıracaktır. Bu Çalış ma, hem liselerde siyasi faaliyetimizi geliştirecek hem de örgütsel gelişimimize hız katacaktır. Aynı zamanda gelecek dönem üniversite çalışmasının da kadroları ve faaliyetçilerini içerisinde yetişti: recek, en genel tarifle belirtmek ger: se üniversite faaliyetimizin de zeminini genişletecek ve geliştirecektir. Lise çaışmamız e kuracağımız Örgütler ve onların düzenli olarak çalışması, örgütsel bir kadro yatağı oluşturacak ve toplam gençlik mücadelemiz bu çıta üzerinden yükselecektir. Bu nedenle temasa eli liseliler ile birlikte yeni örgütler kurmak sadece kampanyanın hedefi olarak değil örgütsel çalışmamızın bir hedefi olarak görülmelidir. 


Bu perspektif ile ele alınan çalışmanın örgütlenmesi için kuracağımız komiteler günlük planlamalar yaparak liseleri kuşatmalı, sürükleyici bir rol üstlenmeli ve enerjisini verimli biçimde seferber etmelidir. Temasa geçtiğimiz liseliler ile örgüt kurmakta tereddüt etmemeli ve cesur olunmalıdır. Deneyimlerimiz hep aynı yönü işaret ediyor; örgütler kurduğumuz yerde siyasi çalışmamız süreklilik kazanıyor ve gelişiyor. Yeni liseliler ile tanışmak ve yeni örgütler kurmayı hedeflemek, yeni dönem çalışmamızın kitleneceği bir mücadele başlığı olacaktır. 


Faşizmin en yükseldiği anlarda daha fazla ihtiyaç duyulan ve tartışılan birleşik mücadelenin örgütlenmesi, dağınık ve parçalı durumdaki gençlik hareketinin temel gündemleri arasında olmalıdır. İçinden geçtiğimiz süreç,hiçbir kuvvetin tek başına karşılayabileceği tipte değildir. Her kuvvetin kendi siyasi ve örgütsel RR anl ürettiği politikaların muhakkak bir anlamı ve değeri vardır ancak tek başına kalındığında, faşist diktatörlüğün durdurulmasında bir esinti gibi kalmaktadır. Birleşik mücadelenin örgütlenmesi diktatörün saldırılarının püskürtülmesi için acil bir ihtiyaçtır. Birleşik hatta geli- in mücadele ile birlikte geniş gençlik 

itleleri devrimci saflarla buluştukça, her kuvvetin örgütsel gelişim ivmesinin de Bee Biçme eği görmek zor olmayacaktır. alist gençliğin tarihi, birleşik mücadelenin Örgüler. 
mesine dair atılan adımlar, girişimler ve pratiklerle doludur. 96'da gerçekleşen 4-5 Şubat açlık grevleri ve yasaklı mey- 


, danların kazanılmasıyla devam eden 


eylemlerini, lenmesi, 2007'de öğrenci gençlik içerisinde birleşik hattan sendikal faaliyetin örgütlenmesi, 2017'de başkanlık referandumunda Hayır çalışmasının ör enes özgün bir formatta kurulan siyasi çalışma ve “Suruç için Adalet” kampanyasının örgütlenme tarzı ve pratikleri, yol gösterici bir yerde durmalıdır. Bu kapsamda, güncel siyasal gelişmelere müdahale ederken de, hızlıca harekete geçebilecek kuvvetleri yan yan getirmek ve birleşik hatta mücadelenin geliştirilmesinde sorumluluk almak 


- önümüzdeki dönemin önemli görevler 


arasındadır. Merkezi veya yerel çalışma ayırt etmeksizin, aynı politik anlayış ve söylemler üzerinde ortaklaşılan, özellikle sokakta var olma hedefi ile hareket eden kuvvetlerle birlikte çeşitli örgütsel formlarda yan yana gelişler örgütlemenin zeminini hızlıca yaratılmalıdır. Sosyalist gençlik bu konuda üzerine düşen görev ve sorumlulukların farkında olarak, yeni dönemde daha fazla emek harcayacaktır. 


Tariflediğimiz bu mücadele hattının en önemli başlığı, gelişecek gençlik hareketinin karakterinin ne olduğudur. Başta da belirttiğimiz gibi rejim iç savaş hazırlığında ve kendisini buna göre örgütlüyor, geniş gençlik kitlelerini geleceği en bir güvence,bir iç savaş gücü olarak görüyor. Rejimin bu yaklaşımı karşısında geniş gençlik kitlelerinin devrimci saflarda buluşmasının bir aracı olarak barışçıl mücadele biçimlerinin kullanımı elbette ötelenmemelidir, ancak rejimi durdurma hedefi ile gelişmeyi hedefleyen gençlik mücadelesinin anti-faşist karakterli bir zeminden yükseleceği en net biçimde önümüzde duran bir gerçekliktir. Özellikle emekçi semtlerde yaşayan gençlerin mücadele saflarına kazanılması, anti-faşist mücadelenin gelişimi ile doğrudan ilgilidir. Anti-faşist mücadele hattı, gençlik kitlelerinin gençlik mücadelesinin özneleri ile güven ilişkisini tazeleyecek ve özneleşme eğilimini getes Başta üniversiteler ve liseler olmak üzere, gençlik faaliyetinin örgütlendiği alanlardaki tüm sorun ve talepler aynı siyasi mücadele potasında ve aynı mücadele tarzında muhakkak birleştirilmelidir ve diktatörün kuşatmasını yarabilecek bir karaktere büründürülerek, anti-faşist ruha kavuşturulmalıdır. Sosyalist 

nçliğin tarihi, anti-faşist mücadelenin örgütlenmesini yaratabilecek deneyimlerle doludur. Bu deneyimlerin ışığında yürüyerek yeni dönemi örgütleyebilecek akıl ve cürete sahip olduğumuzu unutmamalıyız. 


Yeni dönemin siyasi ve örgütsel sorumlulukları önümüzde duruyor. Tarih omuzlarımıza taşınması zor ama aynı zamanda k onur ve erdem olan 


leceği devrimin kazanılması! Gençlik diktatöre karşı öfkeli ve bizden bir adım öne değil diktatörlükle çarpışacağımız barikatların en önüne sıçramamızı söylüyor. Tereddüt sm ve bu tarihsel sorumluluğu omuzlamaktan çekinmeyeceğiz. Daha fazla emek, daha yaratıcı akıl ve daha üretici bir enerji ile diktatörü sokakta karşılamaya devam edecek ve geleceğimizin ellerimizden alınmasına izin vermeyeceğiz! 


Yeni dönem, daha büyük iddialar ve daha büyük devrimci hedefleri beraberinde getiriyor. Bunun farkında olan sosyalist gençlik, mücadele alanlarına hücum edecek ve gençliğin özlem ve taleplerinin taşıyıcısı olarak bir yıldız gibi parlayacaktır! 


La 


Felsefe sorularla dünyayı anlamlandırma çabası olarak özetlenebilir. 
Özgürlük ise bu çabanın en önemli başlığını oluşturuyor. Siyaset, etik, hukuk, toplum gibi felsefenin ayrı disiplinlerinde çokça üzerine anlamlandırmalar yapılmış bir konu. 


İlk bilinen filozoflardan bugüne “özürlük” ikircikli biçimde yorumlandı. 
ir yandan -tüm idealistler, özellikle 

de Alman idealistleri tarafından- 

öz-belirlenim gerçek dünyadan kurtulma olarak, tinin salt imgesel özgürlüğü olarak; öte yandan -tüm materyalistlerce- bireyin içinde 

Yaşa koşullar ve ilişkiler üzerindeki güç, egemenlik olarak. 


Özgürleşme şüphesiz insanın, emeğiyle dönüşüme uğrattığı doğa ve emeğiyle aralarında toplumsallaştığı insanlar arasında ki e toplamı olarak kavranmalıdır. Tek tek bireylerden yola çıkacak olsak bile özgürlüklerin sınırlarını çizmeye kalktığımızda, insanın içinde yaşadığı toplumun sınırları belirlediğini göre- 


ceğiz. 

Soyut özgürlük sözcüğünün sizi aldatmasına izin vermeyin. Kimin özgürlüğü? Bu, bir kişinin bir başka kişi karşısındaki özgürlüğü değil, sermayenin işçiyi ezme özgürlüğüdür. 
Karl Marx 


e “İnsan özgür mü?" sorusundan yola çıkarak bugünün dünyasına yanıtlar 


aramaya çıkalım. Bugünün dünyası, insanı metalaştırarak zihinsel ve bedensel güçlerini başkalarına kiralamak ya da satmak zorunda bırakır. 


Özetleyecek olursak mülkiyet ve para yabancılaşmanın özdeşidir. 
Yabancılaşma insanı özgürlüğünden vazgeçirir. Dolayısıyla üretim ilişkileri toplumsal koşullar ve Ünal özgürlük üzerinde belirleyicidir. 


Özgürlük Yanılsaması 


Burjuva devrimler ve özellikle Fransız Devrimi ile birlikte kölelik-serflik gibi eski sömürü biçimleri ortadan kalktı. 
Fakat burjuvazi yeni bir üretim ilişkisi ortaya koyarken sömürü, eşitsizlik, iktidarı ve en önemlisi yabancılaşma kavramını yeniden üretti. Özgürlük kapitalizm sınırları içinde yeniden anlamlandırılmaya başlandı. Fransız Devrimi anayasasında ise “başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilme erki” olarak tariflenir. Bireysel haklar olarak tarif edilirken mülk edinme hakkı olarak adlandırılır. Yani sömürü özgürlüğü. 


Burjuva özgürlüğü formüle eden 1/. 
Rousseau bireye ait olan ve özgür doğan insanın toplumsal düzen uğruna doğal özgürlüğünden vaz- 


Özgürlük Felsefesi 


geçtiğini söyler. Özgürlüğün korunması genel iradenin yaptığı yasanın korunmasına bağlar. Fakat bireylerin tekil özgürlüğü olarak tanımlanabilecek bu anlayış mülk edinme olarak yaşamda karşılığını bulur. 


Kapitalist toplumda insan bir avu. 
zenginin çıkarına tabi “gelişigüz: birey'dir. Çerçevesi özel mülkiyetin sömürü ilişkisiyle örülmüş bireysel özgürlüklerdir. Marx özel mülkiyeti sömürü düzenin bir parçası olarak formüle eder. “Özel mülkiyeti” kişiye özel ve kişinin emeğinin ürünü olan kişisel gereksinim nesnelerini değil, başkasının fazla emeğine karşılıksız el koyma ya da topluma ait olanın, ortak olanın bir kişi ya da grup tarafından mülk edilmesini ifade eder. 
Yani kapitalizm'de özgürlük kavramı tüm insanlığa değil bir avuç zenginin mülk edinme özgürlüğüdür. Bir avuç zenginin üretim araçlarına el koyma- si ve tüm zenginliği zapturatı altına almasıdır. 


Özgürlük ve Siyasal İktidar 


Özgürlük ve Siyasal İktidar Devlet varsa özgürlük yoktur. Özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır. 
Vİ. Lenin 


Özgürlük tartışmalarının önemli bir yanını devlet tartışmaları oluşturur. 
Antik çağda idealist felsefenin en tutarlı savunucusu olan Platon'dan başlayarak birçok filozof mutlakiyet 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atfettiği hatta daha da ileri giderek toplumsal uzlaşmanın bir biçimi dediği devlet, aslında bir avuç insanın zor aygıtıdır. 


Platon'a, -Antik dönemde- göre devleti oluşturan doğal neden, hiçbir insanın tek başına kendi kendine yetmemesi, bu nedenle de ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarının yardımına muhtaç olmasıdır. Onun için devletin ödevi, insanları erdemli kılarak birlikte mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak olarak tarifler. 


Tartışmalarının merkezinde devlette de olsa iktidar çok boyutludur. 
Parlamento, hükümet, polis, mahkeme, hapishane gibi devletin siyasi kurumlarının yanında ekonomik ve ideolojik iktidar alanlarını tariflemek yanlış olmaz. Okul, aile, alışveriş merkezi, medya, sendika, sinema sayısız sivil kurumda iktidarın toplumda kök salmasıdır. Kendi gerçeklik algısını toplumsal ilişkilerinin bütününde kurgulaması ve yeniden üretimidir. Bu bakımdan liberal özgürlüğün yanılsama yaratması, güçlü 


ve Engels insanın özgür olmasını insanlığın nesnel koşulların bilincine varmasını ve nesnel koşulları değiştirme iradesi göstermesi olarak ifade eder. Tarihsel-toplumsal hareketlere kolektif müdahaledir. 


Genişletmek gerekirse insanı sarıp sarmalayan yabancılaşmanın, sınıflara bölünmenin, çelişkilerin, piyasalaşmanın, insanın insan üstünde ki siyasal iktidarının son bulması gerekir. Özgürlük maddidir. Toplumsal, ekonomik ve politik olarak 


Rönesans düşünürlerinden Machiavelli ise “Hükümdar'da” 
güce dayanan ulusal devleti orta- 
R koyar. Devletin, 

ükümdarın ya da egemenin gücünü bir ulusa dayanmaktan alması gerektiğini öne sürer. 
Machiavelli antik çağda ki devlet anlayışına sıklıkla atıflar yapar. 


Tüm bu idealist düşünüşün aksine devlet, özgürlüğün bir avuç egemen tarafından zorbalıkla gasp edilmesidir. Tarihsel olarak 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karşılık bulur. Özgürleşme bu noktada eylem olarak vücut bulur. 
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insanlığın toplumsal koşulları üretim ilişkileri ve uzlaşmaz çelişkileri özgürlüün siyasal karşılığını verir. Sınıflara ve cinslere bölünmeye başlayan insan belli bir aşamada iktidar kavramı ortaya çıkarır. e ekonomik çıkarlara sahip diye tariflediği sınıflar mülkiyet için savaşırken, kadınlar 

ve erkeklerde cins olarak iktidar savaşımına girer. Bir yanıyla iktidar sömürüyü diğer yanıyla erkekliği açığa çıkarır. Böylece ezenler “erkek egemen devlet” dediğimiz ezilenlere siyasal tahakküm aygıtını açığa çıkar. Sınıfların varlığıyla ortaya çıkan devlet, sınıflar yeryüzünden silinince kaçınılmaz olarak sonu gelecektir. 


Bugünün dünyasında iktidarı devletle sınırlı tutmak yanlış olacaktır. 


bir algı oluşturması bundandır. 
İnsan nasıl özgür olur? 


“Özgürlük zorunluluğun kavranmasıdır.” 


Marx'ın özgürlük tarifi koşulları kendinin belirlediği varoluş olarak açıklar. İnsanlığın tüm istekleri eylemleri ve hakları insanın kendi yeteneğini, yaratıcı potansiyelini gerçekleştirmesidir. Özgürlük, insanın toplumsal ve doğa ilişkisinin toplamda organik toplamı olarak açıklanır. 


İnsan ve koşullar arasında ikili bir iliş- 


ki vardır. İnsan koşulları belirlerken, koşullarda insanları belirler. Marx 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Eğitimin bir ihtiyaç olarak ortaya çıkışına, süreç içerisinde değişimi ve dönüşümüne bir göz atarsak milattan öncesinden bugüne kadar uzanan bir deneyimler havuzu karşımıza çıkar. Şüphesiz bir üstyapı olarak eğitim, tarihsel olarak birçok disiplin ile diyalektik bir bağ içinde değişip gelişerek günümüze ulaşmıştır. İlk çağlardaki gibi esas olarak deneyim aktarımı rolü oynayan bu yapı sınıflı toplumların ortaya Şi ile sınıfsal bir içerik kazanmıştır. Öyle ki birikim aktarımı olarak tariflediğimiz eğitimin esas özelliklerinden biri de artık bir sınıfın diğer sınıf üzerinde kurduğu hegemonya aracı olmasıdır. Tarih boyunca değişen üretim tarzları buna uygun örgütlenen üretim ilişkileri eğitime de ideolojik bir içerik kazandırmakla birlikte bir çok anlayış ve yöntemin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 


Eğitimin bir hegemonya aracı olarak daha fazla hissedilmesi ve çeşitli yöntemlerinin ortaya çıkması ise on dokuzuncu yüzyıl ile başlar. On » dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda » esaslı bir değişim olarak kitlesel okul eğitimi ortaya çıkar. Bu dönemde, 


eğitim devletin desteklediği, düzenlediği zorunlu bir hal alır. Kitlesel okul eğitiminin amacı, insanları ve işçiyi modern sanayi devleti için yetiştirmektir. Toplumsal bir dizayn sağlamayı hedefleyen bu eğitim tarzı aynı zamanda sistemin sürekliliğini sağlamak içinde oldukça önem taşır. Ulus devlet değerlerine uygun şoven kitleler yaratılacak, bu ideolojik faaliyet şüphesiz bir politik iktidar alanı oluşturacaktır. 1935'te Eğitim Bakanlığı'nın emri ile Alman halkının geleceği için ırk ve soya çekimi önemle vurgulamak ve öğrencilerin Nordik değerlerin taşıyıcısı olan Alman ırkına mensup olmaktan ötürü gurur duymalarını sağlamak üzere altı yaşından itibaren ırk öğretiminin başlatılması için özel buyruklar verilmesi, 1920'ler de ABD de olan vatanseverlik dersleri ve halen uygulamada olan “Milli” eğitim bakanlıkları bu uygulamaların ilk sistematik örnekleridir. 


al 77 aracı 


İnsanlar kendilerini, nesneleştirdikleri dünyadan ve kendi etkinliklerinden ayırarak, özneleşirler ve böylelikle 


7 
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Özgür Eğitim 


kendilerini sınırlayan durumları aşabilirler. İnsanın bu aşma durumu İse özgürleşmesinin önünde engel olarak duran edilgen duruma müdahale etmesi ve eleştirel, etken bir pozisyon ile hareket etmesidir. Gerçeklik bu şekilde dönüştürülür, önceki durum geride bırakılırken yeni durumlar ortaya çıkar ve onlar da yeni müdahalelerin ortaya çıkmasında etkin olur. 
Bu ilişki, diyalektik bir şekilde ilerleyerek insanın kendini sürekli olarak yeniden var etmesini sağlar. Bu saye- de insan, nesnel durumlarla özgürce karşı karşıya gelir. Bu karşılaşma durumu dine ve eylem birliği sayesinde anlam kazanır. Praksis; “teori ile pratiğin diyalektik olarak birbirlerini etkiledikleri, dünyanın dönüştürümesini sağlayan bilinçli eylem” tam da bu durumdur. 


Özgürlük için çaba göstermeyen, egemen kültüre biat etmiş ezilenlerin yaşama durumunu Freire, “sessizlik kültürü” olarak tarifler. Sessizlik kültürü içinde yaşayan insanların, özgürleşmek adına yerine getirmek istedikleri bir bilinçleri yoktur. Evcilleşmiş halde, kendilerine sunulanı olduğu gibi kabul eder, ezenlerin 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çıkarlarına hizmet eden düzeni açık seçik göremez ve sürüvari bir toplumsal yaşama itaat ederler. Bu insanlar, içinde bulundukları durumu dillendirecek bir sese kulak vermedikleri gibi, kendi vicdanlarının sesini dinlemeyi de reddederler. Bu kültür içinde yaşayan insanlar, sömürünün ürünü olan çektikleri çilelerin sebeplerini ya kendilerinde bulurlar ya da metafizik yaklaşımlarla dogmalaştırırlar. Bu “sessizlik kültürü” sağlayıcısı ve güvencesini ise şüphesiz eğitim oluşturur. Geleneksel eğitim böyle bir yapıya sahiptir ve insana bilinçli bir yaşam sunacak temellerden biinçli bir şekilde yoksun bırakılmıştır. 
Bu biçimi Gramsci ve Freire “bankacı eğitim” olarak tarifler. Bu modelde eğitim, bir “tasarruf yatırımı” olarak düşünülür. Öğrenciler “yatırım nesneleri”, öğretmenler ise “yatırımcı"- dir. Öğretmen, iletişim kurmak yerine ezberler yaratır ve öğrencilerin sabirla aldığı, tekrarladığı yatırımlar yapar. 
Geleneksel eğitim sisteminde anlatılanı mekanik bir şekilde ezberleyen öğrenci, öğretmen tarafından doldurulması gereken kaplara dönüştürülür. Öğretmen kapları ne kadar çok doldurursa o kadar iyi öğretmen, kaplar ne kadar doldurulmalarına izin 


verirse, o kadar iyi öğrenci olunur. 
Bankacı eğitim modelinde yaratıcılık, dönüşüm ve bilgi yoksunluğu yüzünden insan, adeta rafa kaldırılmıştır. 
Bu sistemde kişinin iradeleşmesi, var olan durumu dönüştürecek bilinçli eylemde bulunması imkânsızdır. 
Mekanik, dogmatik bir bilinç tasarlayan bankacı model, öğrencileri alıcı nesnelere dönüştürür. Öğrenciler kendilerine biçilen öğrenen misyonun tamamen kanıksadıkça, dünya ve gerçekliğin sadece kendilerine gösterilen tarafını fark edebilirler. Bu anlayışla hareket eden bir eğitim, yaratıcılığı ortadan kaldırır ve insanı bir kukla olarak düşünür. 


Bankacı eğitim modelinde bilgi, öğretmenlerin, öğrencilere verdikleri bir hediyedir. Oysa bilgi, değişen tarihsel le bağlı olarak oluşturulan aktif bir sürecin ürünüdür. Buna bağlı olarak öğrenciler bilgiyi pasif bir şekilde olduğu gibi alan bireyler değil, onu aktif bir biçimde oluştuanlardır. Dolayısıyla bilgi, buluş ve yeniden e yoluyla, durmak bilmeyen, sürekli, interaktif bir şekilde gçişiniecek bir sürecin ürünüdür. 
ğrenciler kendilerine yüklenen malzemeyi istiflemekle ne kadar çok meşgul olurlarsa, dünyayı dönüştürme gücünden ve eleştirel bilinçten de o kadar uzaklaşırlar. Öğrencilerin yaratıcı gücünü asgariye indiren bankacı eğitim modeli, dünyanın dönüştürülmesini istemeyen ezenlerin çıkarına hizmet eder. Böylece de egemenliğin pratiği haline gelir. 
Egemen tarafından tasarlanan kalıplara uygun hareket edecek kişilerin yetiştirilmesi, ezenlerin çıkarlarının teminatıdır. Ezilenlerin bilinci gelişir ve içinde bulundukları düzenin yaratıcısı ve aynı zamanda kölesi olduklarını fark ettikleri halde, ezenlerin huzuru bozulur çünkü huzurları ezilenlerin ne ölçüde kurallara uyduklarına ve dünyayı ne kadar az sorguladıklarına bağlıdır. 


Freire'nin Problem Tanımla' Eğitim Modeli ve Politeknik 


İnsanların dünyayı nesneleştirmelerini ve onu eleştirel bir bakışla değerlendirip değiştirmek için eylemde bulunmalarını sağlayacak bir yapıya sahiptir. Bu eğitim mo- 


delinin amacı öğrencilerin eleştirel düşünebilme becerisi edinmesidir. 
Öğretmen bilgiyi depolama yoluyla değil, öğrencinin eleştirel yeteneklerine odaklanarak öğrenmesini sağlar. 
Öğretmen sorular sorarak, konuları problem haline getirerek öğrencilerin düşünebilme kabiliyetlerini geliştirir. Oluşturulan o demokratik ortamda, özgür eylemleriyle kendini, içinde bulduğu dünyayı, eleştirel bir bakışla değerlendiren öğrenciler, dünyanın durağan değil, zaman içinde değişen bir gerçeklik olduğunu algılarlar. Problem tanımlayıcı eğitim modelinde, öğretmen ve öğrenciler, düşünme etkinliğini eylemden koparmadan, aynı anda hem kendileri hem de dünya hakkında düşünürler ve böylelikle düşünme ve eylemde bulunmanın gerçek bir biçimini oluştururlar. Düşünme ve eylem birliğini oluştururlar. Eğitim, praksis içinde sürekli yeniden oluşturulur. “Praksis'e dayalı bir eğitim, insanın çevresini saran materyaller üzerinde eylemde bulunmasına ve onlar üzerine onları dönüştürmek için düşünmesine izin veren bir eğitimdir.” P.Freire Bu eğitim anlayışı içerisinde insan, kendisini olmuş bitmiş bir varlık olarak değil, yetkinleşme yolunda, süreç içinde bir varlık olarak değerlendirir. 


Problem tanımlayıcı eğitimin, başlıca özelliklerinden biri de egemenliğe tabi kılınmış ezilen insanların kurtuluşları için mücadele etmektir. 
Bu amaca ulaşmak için de problem tanımlayıcı eğitimin, öğretmen ve rene otoriterliğin ve yabancılaşmanın kıskacından kurtarması ve eğitim sürecinin özneleri haline getirmesi gerekir. Bu anlayışla yetiştrilen bireyler, ezenlerin çıkarlarını değil, ezilenlerin içinde bulundukları durumları Ge şii gerektiği anlayışını savunurlar. 


Objektif değil aksine ezilenlerin tarafından hayata bakan bir etkinlik olan eğitim, aynı zamanda politik ve ideolojik bir araçtır. Eğitim, politik bilinci oluşturan ve işlevsel hale getiren bir süreçtir. Dolayısıyla eğitimcinin de politik netliğe sahip olması gerekir. 
Çünkü eğitim kişinin kendisine dışarıdan empoze edilen talimatları olduğ şi almasına yarayan bir araç değil, kişinin kendi niyetlerini, yaratıcı gücünü ve eleştirel perspektifini ifade etmesi için bir ri Özgürleşmenin esasına farkında olma ve müdahale etme biçimi olarak kavradığımızda eğitimi politik bir etkinlik olmaktan çıkarmak dünyayı anlaşılmaz kılacak son kertede bankacı en modelinden farklı bir sonuç olmayacaktır. 


Sovyetlerde eğitim, “Marksist bir bakışla' bilimsel ve teknolojik devrimi: ihtiyaçlarına göre şekilleniyordu. Eğitim anlayışının oluşumunda Marx'ın “yabancılaşma üzerine çalışmaları temeli oluşturuyordu. Bu anlayış 'politeknikleşmede' vücut buluyordu. 
Yunanca'dan 'çok yönlü teknik ve beceri' olarak çevirebileceğimiz politeknik eğitim, gençlere bütün üretim alanlarının ana ilkelerini tanıtıyor ve bu alanlarda basit araçların kullanılması imkanını sağlıyordu. 


Kapitalizm merkezli eğitim sistemini sosyalist eğitim sisteminden ayıran en büyük farklardan olan bu anlayış sonucunda “kafa ve beden' emeği arasındaki karşıtlık ortadan kalkarken kişilerin çok yönlü gelişimi hedefleniyordu. Günkü kapitalist üretim sisteminin kaçınılmaz bir sonucu yabancılaşmaya, işçiler daha sınırlı beceriye ihtiyaç duymaktaydı. İşçilerin sadece belirli yetenekleri gelişirken diğer yetenekleri körelmekteydi. “Politeknik'le beraber insanlar, belli işlerde köle gibi çalışma zorunluluğundan kurtulup, istediğinde çalışma dalını 


değiştiime yeteneği kazanmalıydı. 
Sovyetlerin çeşitli bilim, sanat gibi bir çok disiplinde gelişmesinin en önemli belirleyeni politeknik eğitim anlayışının uygulanmasıydı. 


Politik Özgürlük Sorunu Olarak; Gençlik ve Demokratik Eğitim 


Eğitimin kendisinin örgütlenen devlet modeli ile yakın bir ideolojik ilişki içinde olduğu, politikadan bağımsız 

leğil politikayla doğrudan bir bağı olduğunu söyledik. Tüm iktidarların kendi nesillerini, kendi kültürlerini yaratmak ve bu hegemonyayı istikrarlı bir şekilde sürdürmek için eğitime özel bir rol biçtiği açık. Eğitimin politik olması veya politika yapmanın bir biçimi olması esasında bir sorun ik etmez. Eğitimin niteliği ve amacı kişinin özgürleşmesine, kendini ve dünyayı tanımasına değil var olan sinıfsal dairelere kişiyi hapsetmek, kişinin zihnine duvarlar inşa etmek üzerine kurulduğunda sorun teşkil eder. 
Yani her alanda olduğu gibi eğitimde de “tarafsızlık” gibi bir durum söz konusu olamaz. Tarafsız olan bir eğitim egemen ezberlerin sınırlarını aşamaz. Bu eksende eğitim alanında gelişen hareketler politik özgürlük hareketleri olarak tariflenecektir. Öğrenci hareketinin bugüne kadar öne 

ıkan talepleri de eğitimin politika ile olan yoğun ilişkisini gözler önüne seriyor; özerk, demokratik, ana dilde, parasız eğitim gibi taleplerin bir çok ülkede öne çıkması tesadüf değil ta- 


mamen iktidarların politik karakterlerinin bir sonucudur. 


Türkiye'de de öne çıkan bu politik talepler Türk devletinin ulusal, tekçi, faşist karakteri ile doğrudan bir sebep sonuç ilişkisi içinde ortaya çıkar. Bu eksende gelişen akademik-demokratik mücadelenin özgünlüğü de göz önünde bulundurularak toplam bir politik özgürlük mücadelesinden m düşünülmesi politik sığlık ile açıklanabilir. Dolayısıyla 68'den bugüne akademik-demokratik talepleri ile öne çıkan öğrenci hareketi toplam bir politik mücadele ile Ki e eşiği Gençlik hareketi refleks abiliyeti, enerejik karakteri ile hizlica toplumsal hareketlerin odağında konumlabiliyor. Bu sebeple yaşam tarzına, faşist baskılara karşı kendi cephesinden bir halka tutması ve mücadeleyi yükseltmesi şüphesiz toplam bir politik özgürlükler mücadelesinin gelişiminin belirleyenlerindendir. 


KAYNAKLAR 

J Spring - Özgür Eğitim 

E Here - Ezilenlerin Pedagojisi 

K. Marx - Feurbach Üzerine Tezler 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Özgür Kadın 


Kadının özgürleşmesinden bahsedebilmek adına öncelikle tutsaklığını oluşturan koşullara bakmamız gerekir. Kadınların ezilmişliğinin tarihi ne yazık ki oldukça uzun,ancak tarih bize kadınların konumunun her zaman egemen-ezilen ilişkisinin ezilen tarafında olmadığını gösterecek veriler de sunuyor. Ana yanlı ilksel toplumlarda kadının konumu yazılı tarihte bildiğimiz ve kanıksadığımızdan oldukça farklı. Başlangıcı ve sonu olmayan bir ezilme biçimi olarak düşünmeye itildiğimiz ve kadının doğası gereği 'aşağı' olduğunu iddia eden Krd rağmen, günümüz- de dahi izole kimi küçük topluluklar- da SE yapıda karar veren, önemli noktada duran bir yerde kadın. Kadınların özgürlük mücadelesi de oldukça uzun bir tarihe sahip. Burjuva kadınların öncülüğünde oy hakkı, mülkiyet hakkı gibi çeşitli yasal hakların sağlanmasında eşitlik mücadelesi olarak 2 ayan ve birinci dalga feminist hareket, ardından kadınların ezilmişliğini ve eşitsizliğin kökeni daha kapsamlı inceleme ihtiyacını kısmen karşılayacak olan ikinci dalga feminist hareket ile birlikte görünürlüğünü arttırmış olsa bile, yazılı ve yazısız tarihte, kadınların sıkıştırıldıkları konumu kabul etmeyerek direnişe geçtikleri birçok örnek mevcuttur. 


Kadının ezilmesinin çıkış noktasına dair düşünürsek şüphesiz farklı ku- 


ramlar mevcut. Engels Ailenin Devletin ve Özel Mülkiyetin Kökeni'nde kadının ezilmesinin nedeni olarak özel mülkiyeti işaret eder. Bunu daha çok burjuva ailesinin bir karakteristiği olarak ele alır, proletarya arasında bu durumun böyle olamayacağını çünkü bir birikimin olmadığını savunur ve kadınların ücretli iş gücüne katılmasıyla patriyarkanın temellerinin zayıflayacağını iddia eder. Kapitalizm ile birlikte kadınların toplumsal üretime dahil olmasının konumunu iyileştireceği çıkarımını yapar. Kadın iş gücüne katıldıktan sonra da kapitalizmin bertaraf edilmesi için mücadele etmelidir, zira kadının kurtuluşu sosyalizmdedir. Kadınlar işçiler ile birlikte ezilmektedir ve kurtuluşu ancak sisteme karşı birlikte mücadele vermesinden er. Engels'e göre kadının ezilmişliği de en nihayetin- de sermayeye hizmet eder. Ancak burada kadın üzerinde egemenlik sağlayarak avantajlı bir konum elde eden proleter erkekle kadının durumu eşitlenebilir mi? 


Kadının özgürleşmesi için gerçekten de üretime katılması ve sosyalizm yeterli midir? İki boyutlu bir sömürünün muhatabı olan kadının sorunları sosyalizm ile çözülecek midir? Kuşkusuz kadının ezilmişliğini tek başına buradan açıklamak yetersizdir.Yüz yıllardır kadın bedenini sömürerek birikimi arttıran ve kendini var eden 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bir sistem olduğu açıktır.Kapitalizm kendini derinlemesine ve genişlemesine büyütürken , geçtiğimiz yüzyıllarda kadının konumunun kadından yana gelişmesine katkı sağladığı iddiasını yeniden değerlendirmek gerekir. Bir yandan geleneksel rolleri ile uyumlu mesleklere teşvik edilerek hem ücretli iş gücüne katılması hem de geleneksel rollerini terk etmeyerek ev içi emeğinin sömürülmesi ile sistemin kendi temellerini sağlamlaştırdığını düşünürsek, ilk Marksistlerin düşündüğü gibi üretime katılmak yüzyıllar sıkıştığı rollerden kadını çikararak konumunu iyileştirmedi. Reel sosyalizm pratikleri, kendini oluşturan koşullar içinde değerlendirilse dahi, kadınlar için devrim niteliğinde bir özgürleşme deneyimi sunmadı. 
Kadının baskı altında tutulmasının yegane nedeni olarak mülkiyet ve sermayenin sunulması, diğer bileşenlerin yok sayılması bu baskıyı açıklamakta yetersiz kalmaktadır, bununla paralel olarak da kadının Öz- ge için çözüm arayışlarında eksik bir yol haritası sunmaktadır. Kadının özgürleşmesi için kadın emeği üzerinden kendini besleyen sistemle karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdır;- yine de bunun formülü tek başına 


kapitalizmi bertaraf etmek olamaz. $İ$ 


Ancak yaşamın her alanına nüfuz eden uzun erimli bir toplumsal devrim ile mümkündür. 
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Bugüne doğru gelirsek, kadınlar yaşamın birçok alanında baskının birçok boyutuyla karşılaşmaktadır. 
“Yoksulluğun kadınlaşması — olgusunu göz önüne alırsak kadınların maruz kaldığı ekonomik tahakkümün yakıcılığını daha iyi anlayabiliriz. 
Ekonomik tahakküm önemli olsa da bunun sadece bir boyutudur Erkeklerle aynı işi yaman rağmen daha düşük maaşlarla yetinmesi.iş yerinde ve evde emeğinin sömürülmesine sessiz kalması toplumun kendisine yüklediği beklentilerin altında ezilmeden 'ideal kadın' gel davranması , bedenlerine, kimliklerine yönelik saldırıların yaptırımsız kalmasına ses çıkarmadan boyun eğmesi beklenmekte. Medyası, eğitim sistemi ve bir bütün olarak tüm alanlarıyla bu kadın profilini yaratmak isteyen iktidarlara rağmen, dünyanın her tarafında eşitsizlik ve baskı sistematikleştikçe ve daha görünür hale geldikçe kadınlar da bir mücadele öznesi olarak ön plana çıkıyor. Polonya'da, Ukrayna'da, Arjantin'de, Türkiye'de ve Kürdistan'da, burada sayamayacağımız birçok yerde kadınların kitlesel eylemliliklerinin ve değiştirici dönüştürücü gücünün mücadeleye damgasını vurduğu yıllardan geçiyoruz. 
Kendi bedenlerine ve kimliklerine yönelik saldırılara karşı, toplumun diğer kesimlerine nazaran farklılıklarını bir yana koyarak bir araya gelme reflekslerinin yanı sıra toplam politik gündeme dair güçlü söz söyleyen en dinamik kesimlerden birini oluş- 


turuyor. Bütün bunlar kadınların anlık olarak bir araya gediği ve dağıldığı bir biçimle sınırlı kalmıyor.Barışçıl kitlesel eylemliliklerin yanı sıra erkeklere ait kabul edilen alanlarda kendini var ediyor kadınlar. Geçmiştekinde çok daha güçlü bir biçimde politikanın merkezinde, erkeklere ait kabul edilen ve erkek iktidarını erkek tarzıyla yeniden üreten alanlarda değişimin motor gücü olma iddiasıyla bulunuyorlar. Hindistan'da binlerce üyesi olan öz savunma grupları ile tacize tecavüze ve kadınlara yönelik her türlü saldırıya karşı koyuyorlar. 
Rojava'da IŞİD'e ei mücadelede en önde olmakla kalmıyor, yeni bir yaşamı da kadın perspektifinden inşa ediyorlar .Bütün bunlar bir kimlik olarak özgürleşme arayışlarının kolektif hafızasına işleniyor ve cins bilincinin gelişimine katkı sağlıyor. Bu gelişme-İerin ışığında 21. yüzyılın kadın devrimleri çağı olduğunu söylemek çok da iddialı olmayacaktır. 


Bugün kadınlar toplumun en politik kesimlerinden birini oluşturuyor. 
Bunun yanı sıra zaman zaman ken- e gelişen bir bilinç olsa da kadınlar kendilerine çizilen sınırları ve biçilen rolleri her zamankinden daha güçlü bir biçimde reddediyor. 
bir Tek tek kadınların bilincinin yükselmesi elbette değerlidir,ancak ayaklarımızdaki görünmez kelepçelerden kurtulmamız,özgürlük illüzyonundan gerçek özgürlüğe giden yolda deneyimlerimizi ortaklaştıra- 


rak erkek egemenliğine karşı kadın kimliği ile var olabildiğimiz alanlar ile mümkündür.Bir kadının kurtuluşu, bütün kadınların özgürleşmesiyle mümkündür, ancak bir kadının kurtuluşu aynı zamanda bütün kadınların Öz ymm tohumlarını atacaktır.Erkekliğin kendi karşısında duran kutbu bütünüyle baskı altında tuttuğunu anlamak, bunu kadınlarla sınırlı tutmamayı, kadın-erkek ikiliğini dayatan bir algı içinde bu iki kategorinin dışında kalan ve çoğunlukla bu baskıyı daha farklı boyutlarda hisseden diğer ezilen cinsleri yok saymamayı zorunlu kılmaktadır. Kadınların özgürlüğüne giden yol erkekliği bertaraf etmekten geçmektedir, bunun için de erkekliğin baskı altında tutarak egemenliğini sağlamlaştırdığı tüm ezilen cinslerin ortak bir zemin- de buluşarak mücadeleyi büyütmesi önemlidir. Hayatın her alanında erkek egemen sistemin kendini güçlendir: iğ stratejik noktaları tespit etmek, buraları tutmak ve özgürleştirmek de ancak kadınların ve tüm ezilen cinslerin erkekliğe karşı ortak bir mücadele perspektifi geliştirmesi ile mümkündür. 


Kapitalizm, insanı yabancılaştırırken yani “özgürlüğünü elinden alırken” insanı metalaştırıyor. Yani üretimin bir aracı, ürettiği şeyin nesnesi yapılıyor. 
İnsana biçim Veriyor, kalıba sokuyor. 


Yaşamı özel mülkiyet ve kar üstünden Çı 


tanımlıyor. Dolayısıyla yarattığı modadan müziğe, izlediklerimizden okuduklarımıza kadar yaşam tarzını belirliyor. İnsanların akıllı telefonlar ellerinde metrolara binmek zorunda olmaları, istasyonlarda panolarda gördükleri giysileri aamaya zorlanmaları gibi kabaca örnekleyebiliriz. 


değen bu kadar belirleme ve biçime sokma hali yani en gerçekleşiyor. Yaşamı belirleme eylemine politik olarak yaklaşmak gerekirse kültürlerin, inançların yani toptan kimlik diyebileceğimiz her şeyin tekçi kalıba sokulmak End bir gerçek. Bir avuç sömürücü azınlık diyebileceğimiz egemenler, ezilenler üstündeki çıkarlarını ve hegomonyasını tekleştirme politikaları üstünden gerçekleştiriyor. 
Elbette bu politikaları siyasal bir baskı aracı devlet eliyle hayata geçiyorlar. 


Özgürlük, dünyanın her yerinde milyonlarca ezilenin yaşamsal bir özlemi. Coğrafyamızda devletlerin üzerine inşa edildiği tekçi-erkek egemen ideolojiler ezilenlerle-ezenler arasında uzlaşmaz çelişkiler ortaya çıkardı. 
Bu çelişkiler ekseninde Türkiye başta olmak üzere tüm ortadoğu devletleri farklı kimliklerin varlık savaşımına sahne oluyor. Ulusal topluluklar, farklı inançlar, kültürler kimliklerini özgürce yaşatmak için mücadele ediyor. 
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Ulus, Kimlik, Özgürlük 


Faşist diktatörlüğün uzun süredir tüm kimliklere yönelik tekçi saldırısı oldu-EN Türkiye ve sömürgesi durumda ki kur Kürdistanı'nın tarihine göz atmak ir. Bu topraklar tarih boyunca ültürlü ve farklı kimliklere ev sahipliği yapan, farklı toplumlar arasında Ki ilişkilerin buluşma noktasıydı. Böylesine farklı renklerin olduğu bu coğrafya tekçi-faşist diktatörlükler tarafından soykırımlara, katliamlara ve pogromlara* sahne edildi. Baskılara yasaklara en önemlisi yok sayılmalara maruz bırakıldı. 


Ezilen kimlikler içinde ulusal topluluklar büyük yer tutuyor. Rumlar, Ermeniler ve Kürtler bu toprakların öteki ulusal kimliklerini  oluşturuyorlardı. Rumlar ve Ermeni'ler Osmanlı'nın ümmet fikriyle büyük soykırımlara uğradılar. 
Yok sayılmaya ise devam ediliyorlar. 
Bu toprakların en büyük ulusal kimlik mücadelesini ise Kürtler veriyor. Kürt halkı yalnızca Bakur diye tabir edilen Kürdistan'ın kuzeyinde Türkiye tarafından sömürge durumunda değildi. 
Kürdistan 4 parçası 4 farklı devlet tarafından sömürge edilen bir coğrafya. 
Her paye ayrı ayrı dehşetli katliamlara uğradı. 


Bugün ise Kürt Özgürlük Hareketi Kürdistan'ın 4 parçalı olması bakımından büyük bir coğrafyada etkiye sahip. 
Tarihine 28 isyan sığdıran ve 29. kürt isyanı olarak on yıllardır verilen mücadele bu toprakların özgürlük mücadelesinin lokomotifi görevini oynuyor. 
Rojava eliyle ortaya çıkan 3.yol ise tüm ezilenlere ötekilerin mücadelesini su- 


nuyor. Yani çok büyük bir coğrafya kimlik mücadelesinin ortaya çıkardığı çelişkiler egemenler bakımından Yıkıcı rol oynuyor. Daha eşitlikçi bir düzenin köşe taşlarını döşüyor. 


Aleviler ise ezilen inançlar en büyük dinamik olarak kimlik mücadelesi veriyorlar. Yıllarca inançları yasaklandı. 
Sunni-egemen anlayışın hakim olduğu devletin kuruluşundan beri Dersim'de Madımak'ta, Çorum'da ve Maraş'ta katliamlara uğradılar. Cemevleri yasaklandı. Alevi gençleri devletin asimilasyon tezgahlarından geçti. Alevi köyleri zorla sürgünlere gönderildi. 


Tüm bu baskı or, Aleviler bakımından özgürlük mücadelesi veren toplumsal muhalefetin önemli bir can suyu oldu. 
Sadece Alevi kimliğinin devlete karşı verdiği varlık yokluk savaşı değil aynı zamanda yarattığı çelişkilerle Alevi halklarının düzene karşı devrimci bir taban olmasına sebep oldu. 


Tarihsel çelişkiler ve kimlik savaşımlarından yola çıkarsak, egemenler ve ezilenler arasında ki mücadelelerin önemli bir kısmını kimlik mücadelesi oluşturuyor. Yalnızca kimlikler varlık hakları içinmücadele vermiyorlar. Aynı zamanda düzene karşı bir pozisyona geliyor. Kimlik mücadelesi toptan Özgürlükler sorununun bir parçası ve mücadele aracı oluyor. 


* dinsel, etnik veya siyasi nedenlerle bir kesime karşı yapılan şiddet hareketleridir. 
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İsyanın Dansı Ve Müziği: Flamenko 


Gülcan 
ŞİMŞEK 


Flamenko Flamenko yapanlarındır. Öfkeleri, tutkuları ve eğlenceleriyletüm dünyaya yayılmışlardır. Dünyanın her yanında ezilen, sömürülen 


Flamenko, Güney İspanya'nın Endülüs bölgesinde doğmuş bir müzik ve dans türüdür. Güney İspanya'nın kendi folklorik müziğiyle (Çingenelerin yaratmış oldukları müziğin bileşimiyle ortaya çıkmıştır. Flamenko İspanya'da doğmuş olsa da sadece o bölgeyle sinırlı kalmamış ve tüm dünyaya yayılmış. 


Flamenko'nun özü şarkıdır. Bu şarkıya doğaçlama bir dans eşlik eder. Flamenko genellikle üç sınıfa ayrılır; en ağır başlısı 'cante grande" (büyük şarkı), 'cante intermedio' (orta şarkı), 'cante chico" (küçük şarkı). 


Cante grande, ölüm, keder, din konularını işler. Cante intermedio yine dokunaklı ama daha az ağır başlı ve çoğunlukla doğu müziğinden esintiler taşır. Cante chico ise konularını aşk, kırsal yaşam ve eğlenceden alır. Her sınıfın kendine özgü akoru ve rengi vardır. Bunu her dansın ve notaların akışından anlayabiliriz. Vurgu ve duygusal içerik farkıyla da bunu çok daha net görürüz. 


y İ4. yüzyil sonrasında Çingenelerin, Arapların, Yahudilerin ve toplum dışı bırakılmış halkların kaynaşmasıyla oluşmuştur. Toplumsal problemlerini ifade etme biçimi olarak Flamenko'yu kullandılar. Yıllarca ezilen, zulüm ve baskı gören, toplumsal 


halklara aittir. 


bir sorun olarak görünen, tarih boyunca mülk edinemeyen, kötü işlerde çalışmak zorunda bırakılan, güvenilmez olarak nitelendirilen Çingeneler tarafından bugünkü halini aldı. Çingeneler, hırslarını, öfkelerini, özgür ruhlarını kısacası tüm duygularını Flamenko sayesinde ifade ettiler. Tutku ve öfkeyle yapılan dans/ müzik dünyanın her noktasında asırlardır dinlenmeye/izlenmeye devam ediyor. 


Çingeneler İspanya'ya yerleşmek için Katolik kraldan ve kiliseden izin istemişti. 
Kral ve Katolik kilise Çingeneleri dağlara, toplumdan uzak yerlerde yaşamaya zorladı. Çingenelerde bu dışlanmışlığı ve öfkeyi flamenko ile tüm dünyaya anlattı. 


Araplar Flamenko'ya duygusallık ve duyarlılık kazandırdılar. Fevri insanlar olan Araplar başlarında fanus kırarak, elbiselerini yırtarak ya da yerde yuvarlanarak Flamenko'ya farklı bir boyut kazandırdılar. 
Flamenko'da önem kazanan birçok şarkı- nın zambra, zorongo, zarabanda ve fandango gibi isimlerin kaynağı Arapçadır. 


Ezilen ve dışlanan halkların tutku ve öfke müziğidir Flamenko. Sadece Endülüs bölgesinden çıktığı düşünülse de Flamenko Flamenko yapanlarındır. Öfkeleri, tutkuları 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ve eğlenceleriyletüm dünyaya yayılmışlardır. Dünyanın her yanında ezilen, sömürülen halklaraaittir. Flamenko'daki sert duruşlar ve ifadelerde bunun sonucudur. Bizler de asırlardır süren bu müziğin hüznüyle ve isyanıyla onu daha güzel buluyoruz. 


vi 
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Halka ve Tutsaklara Kalkan Elleri Kıracağız! 


“Türkiye'yi anti emperyalist demokratik devrime ve bu devrimin zaferine götürecek olan yolun, burjuvazi-proletarya, devlet-halk vb açık siyasal karşıtlıklar yanı sıra, fakat bundan daha çok Türk-Kürt, Sünni-Alevi, laik -şeriatçı gibi somut biçimler üzerinde yükselen bir iç savaş ya da iç savaşlar serisin- 


den geçerek gelişeceğidir.” 


IBirlik Kongre Belgeleri, Devrimimizin Gelişme Çizgisi Üzerine) 


nistler, Türkiye devrimci hareketinin yapısal krizi halini alan “strateji yoksunluğu” ve “kendiliğindencilik” sorununu Birlik Devrimi ile alt ederken, strateji ve ill Ke 
“iç savaş" tespitini koyuyordu. nan gelmeler bu devrimci belirlemeyi bir kez daha doğruluyor, devrimci demokratik kitleler ile politik islamcı e diktatörlüğün Memek bulunan kuvvetler gözle görülür biçimde birbirlerinden ayrışıyor. 


Böylesi bir politik atmosferde politik islamcı faşist diktatörlüğün bütün hazırlıkları, olası bir iç Ri durumunda devrimci demokratik güçleri yenilgiye uğratmaktır. Saray cuntası tarafından OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), dolaysız bir iç savaş düzenlemesidir. Ve aktüel yanları olmakla birlikte, daha ziyay stratejik bir meseledir. Bu anlamda devrimci tutsaklara yönelik “tek tip elbise” saldırısı ile “sivil faşist çetelere cezasızlık vadeden” kararname arasında stratejik amaç birliği bulunuor. Her iki KHK maddesi de devrimci uvvetlerin savaşım gücünü azaltmayı, iradelerini tavsatmayı ve faşist politik islamcı diktatörlüğe yeni otorite alanları açmayı hedefliyor. 


Faşizm Halka Karşı Açılan Bir Sava: dü lan : 


Hatırlamakta fayda var. Faşist rejimin yürütücü şefi Erdoğan, dağılan faşist parti bürokrasisini yeninden tesis etmeye çalıştığı ilk günlerde, “iç savaş” uyarısı yapan temkinli kurmaylarını “çıkarsa çıksın ezer geçeriz” diye yanıtlıyordu. 


Açıktır ki, saray cuntasının diline pelesenk olan ve istikrarlı biçimde devrimci mücadelenin karşısına çıkartılan iç savaş tehdidi, faşist rejim için asla bir söz yığını değildir ve hiç bir zaman da olmamıştır. Aksine politik bir seçenek olarak karşı devrim cephesinin en bilindik yönelimleri arasındadır. 


Tüm bu politik nesnelliğin basit ve yalın formülasyonu şudur : Faşist saray cuntası, devrimci demokratik mücadeleden koşulsuz bir teslimiyet istemektedir. 
Kendi varlığına yönelecek her direnişi ise iç savaş yoluyla ezmeye çalışacaktır. 


İç Savaşın Anlamı ve Bazı Hatalı Eğilimler 


Egemen sınıflarca demagojik ve korkulası bir kavrama dönüştürülen “iç savaş” 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olgusu, yalnızca Türkiye ve Kürdistan birleşik devrimine özgü değildir. Marksizm-Leninizm, devrimci savaşların aynı zamanda iç Savaşlar olarak cereyan edeceğini söylüyor. Devrimci demokratik kuvvetlerle faşist güçlerin iç savaş düzeyinde karşı karşıya geldiği her düzlemde devrimci taktiğin esasını iç savaştan kaçınmak değil, iç savaşı derinleştirmek oluyor. 


Her kim ki bugün, AKP'nin iç savaş politikası karşısında toplumsal gerilimi düürmekten ve iç savaşı engellemekten hsediyorsa, o politikaya baş aşağı bakıyor demektir. Her gören göz biliyor ki gelişen devrimci mücadele karşısında savaşa baş vuran ve savaşı tırmandıran saray diktatörlüğünü kendisidir. Kitle katliamları, siyasi operasyonlar, işkence ve kaçırmalar, halkın üzerine yağdırılan kurşunlar saray diktatörlüğünün savaş ilanıdır. Ör emaili ve silahlandırılmış sivil faşist paramiliter çeteler, bu savaşın Yaygınlaşacağının ifadesidir. 
Çıkarılmış olan son KHK'lar ise iç savaş hazırlığında yeni bir evredir. 
Öyle iç savaşı engellemek nasıl mümkündür? Faşist politik islamcı diktatörlük, devrimci demokratik kitlelere silahını çoktan doğrultmuş bulunuyor. 
Saray cuntasından silahını kınına geri 


Ayou8i 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sokmasını isteyenler en iyisinden hayal görmeye devam etsin faşist rejim karşı koyulmaığı müddetçe ezilenleri ve onların öncülerini vuracaktır. 


Hüseyin Demircioğlu'nun söylediği gibi artık yol ikilidir. “Ya kudurgan faşizme teslim olmak ve böcek gibi ezilmek” ya da “büyük bedeller istese de direnişi tercih etmek” Genç komünistlerin tercihi ikincisidir. 

Genç Komünistlere Düşen Görev 


Türkiye devrimci hareketinin teorik-politik ezberlerinden biridir. Faşizme karşı mücadelenin zaferi ile demokratik devrimin zaferi büyük oranda iç içe geçmiştir ve bugün devrimci mücadelenin tutunacağı halka da burasıdır. 


Doğrudur, uzun yıllardır yalnızca mücadelenin barışçıl metodlarını kullanan, yasal mücadele ve örgütlenmeyi uygulanabilir tek biçim olarak kavrayan kimi gençlik örgütleri mevcut KHK'lar karşısında sözün gücüne sarılacak, iç savaş çılgınlığından, tek tip uygulamasının çağ dışılığından bahsetmekle yetinecektir. Genç komünistler ise yirmi Yılı aşkın bir süredir ateş altında ilerleyen devrimci savaş partisinin gençliği olarak kendisini anti faşist mücadelenin gerekliliklerine göre örgütlemekle yükümlüdür. 


Bu anlamda devrimci gençlik hareketinin faşizme karşı mücadelesinde tarihsel iki davranış eğilimi vardır. İlki faşist diktatörlük tespitine dayanır ve çasizmi sivil faşist çetelere indirgeyen yaklaşımı reddeder. Bu eğilim stratejik olarak 


güçlü olmakla birlikte, mücadelenin taktik ihtiyaçlarına yanıt üretmede tutuk kalmıştır. İkinci eğilim ise sivil faşistler karşısında oldukça aktif bir çizgiyi sürdürürken, bir rejim olarak faşist diktatörlüğü karşısına almayan stratejik yanı zayıf eğilimdir. 


Genç yapıcılar, sivil faşist paramiliter 

etelere karşı mücadelenin günlük ihtiyaçlarını asla aksatmadan, bunu kitleselleşmenin tek imkanı olduğunu unutmadan ancak tüm bunları faşist diktatörlüğün yıkılması mücadelesi ile iç içe kavrayan yeni bir çizginin yaratıcısı olmak zorundadır. 


Komünistlerin stratejik görüşleri bu çizginin siyasal ve örgütsel hazırlığı kapsayan iki aşamalı bir gelişim çizgisi izleyeceğini söylüyor. Genç komünistlerin öncelikli görevi ilk aşama olan “siyasal propagandayı gitasyonu, kitle çalışmasını etkin olarak kullanmak, sivil faşist çetelerle devlet arasındaki bağlantıya açıklamak, öz savunma örgütlemesini gerçekleştirmek, bu kapsamdaki eğitim ve donanım ihtiyaçlarını karşılamaktır bu ve yüzü eyleme dönük aktif bir uygulamadır”. İkinci aşama İse birinci aşamayla iç içerdir ve “sivil faşist hareketin kuvvet kullanarak ezilmesini” öngörür. 
Öz savunma temelli örgütler olan Birleşik Direniş Komitelerinin gençlik cephesinden inşası ise bir diğer ihtiyaçtır. 


Devrimci şiddeti daha yoğun ve yaygın olarak mücadelenin hizmetine sunan bu görüş açısı sivil faşistlerden ve faşist diktatörlükten yalıtılmış devrimci otorite alanları da kurmayı amaçlar. Bunun 


rin sivil faşist çetelerden ve ia rejimin kolluk kuvvetlerinden arındırılmasıdır. 


“Tek Tip Giymedik, Giymeyeceğiz” 


12 Eylül askeri faşist diktatörlüğünün 
hücrelerinden yükselen bu slogan, saray cuntasının iç savaş KHK'ları ile yeniden güncellik kazanmıştır. Genç komünistlerin önünde duran görev askeri diktatörlüğün tek tip saldırısının alt edildiği gibi politik islamcı faşist diktatörlüğün de yenilgiye uğratılmasıdır. 

Elbette ki bu savaşımın en ön cephelerinde devrimci tutsaklar bulunuyor ve zindandaki genç yapıcılar da bu mücadeledeki yerlerini tereddütsüzce alacaklardır. Ancak kazanmanın yolu “dışarısı” ve “içerisinin” devrimci eylem birlikteliğinden geçiyor. 


Bu anlamda genç komünistler barışçıl-şiddete dayanan, kitlesel ya da öncü gıyplarla ilerleyen, yasal ya da yasa dışı 

ütün mücadele metotlarını ivedilikle kullanmaya odaklanmalıdır. Yapısal krizin çözümsüzlüğündeki politik islamcı diktatörlüğün tek tip saldırısını durdurmak mümkündür. Bu mücadele saray cuntasının geriletileceği anlardan bir tanesine dönüşebilir. Genç komünistlerin önündeki görevlerden biri de budur. 


3419134 


1SEİİ 


monya v 


RATEZ 


Sıla 
KAYMAK 


İktidar 


ozgurgenelik org 


Bir sınıf veya ezilen bir kimlik olarak olarak durduğu yeri, ezilme koşullarını ve mücadele olanaklarını fark etmememesine neden olan sadece devletin zor aygıtlarıyla kurduğu tahakküm değildir. Kültürel ve ideolojik aygıtlar yoluyla üretilen rıza da bu yanlış bilincin oluşumuna katkı sağlar. 


Hegemonya kavramı yüzyıllardır kullanılmakta olan bir kavram. Kelime kökenine baktığımızda Antik Yunanca Hegestai sözcüğünden türemiş olup bir devletin bir başka devlet üzerinde ya da bir grubun bir diğer grup üzerindeki ll anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. Hegemonya kavramına farklı yaklaşımlar mevcuttur. Ekonomik.sınıfsal,politik ve askeri tahakküm üzerinden hegemonya tanımlamaları yapan kuramcılar olmakla birlikte hegemonyayı tamamen tahakkümden ayırarak farklı tanımlayanlar da vardır. Antonio Gramsci'nin ifade ettiği ve geliştirdiği biçimiyle, biraz daha eğik bir hegemonya kavramından bahsedeceğiz. İlk ortaya çıkış ve kullanımı tahakküm yoluyla egemenlik ile ilişkili de olsa, Gramsci zorun yanı sıra farklı biçimlerde üretilen rıza yoluyla da sağlanan bir egemenlik biçimini tanımlamak adına kullanmıştır. Yani zorun aksine gücün daha dolaylı ve örtük biçimlerini ifade eder. Gramsci toplumu politik ve sivil toplum olmak üzere ikiye ayırır. Politik toplum zor 


yoluyla, sivil toplum ise hegemonya dediğimiz ANE aygıtlarla üretilen bu örtük güçle örgütlenir. Gramsci işçi sınıfının kendi hegemonya alanını yaratmasının devrimci mücadele bakımından elzem olduğunu savunur. 
Bu kavramı geliştirirken Lenin'den de oldukça etkilenmekle birlikte, Gramsci'nin ortaya koyduğu hegemonya, ekonomik ve sınıfsal temelinin yanı sıra kültürel, ideolojik, ahlaki boyutlara da sahiptir. Yani işçi sınıfının salt politik liderliği değil kültürel liderliği de ele almasının önemine vurgu yapar. Gramsci'nin hegemonya tanımı üzerine de farklı yaklaşımlar mevcuttur. Sonrasında Gramsci üzerine okuma yapan kimi kuramcılar onun hegemonya tanımının zoru Bell dığını, yani rıza ve zorun bir bileşkesi üzerinden kurguladığını ancak rıza üretimi üzerine odaklandığını söylerken, kimileri salt rıza yoluyla üretilen bir hegemonya kavramından ve bununla ilişkili olarak üretilmesi gereken karşı hegemonyadan bahseder. 
Öyle ya da böyle, Gramsci'nin alt yapı üzerine yapılan aşırı vurgunun 


eleştirisi ve dikkati üst yapı kurumlarına, kültürel ve ideolojik alana çekmesi bakımından çalışmaları Marksist teoride önemli bir yer tutar. 


Gramsci öncesinde de kavramsallaştırılmamış olsa da Marx ve Engels'te hegemonyanın Gramsci'deki kulanımına benzer tespitleri görmek mümkündür. Proletaryanın sömürüldüğünün ve baskı altında tutulduğunun farkına varmamasına neden olan yanlış bilinç kavramı ile hegemonya kavramı arasında paralellik kurulabiir. Yanlış bilinç hakim olan sınıfların toplumun var olan yapısı üzerindeki güç ve etkisi oranında ezilenlerin biincindeki sapmayı ifade eder. Bir sınıf veya ezilen bir kimlik olarak olarak durduğu yeri, ezilme koşullarını ve mücadele olanaklarını fark etmemesine neden olan sadece devletin zor aygıtlarıyla kurduğu tahakküm değildir. Kültürel ve ideolojik aygıtlar yoluyla üretilen rıza da bu yanlış bilincin oluşumuna katkı sağlar. 


Marx ve Engels'in birçok eserinde 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değindiği durumun teorize edilmesi, buna vurgu yapılması Gram- 
<ci ile olmuştur. Gramsci İtalyan bir köylü ailesinin bir ferdi olarak genç yaşında devrimci mücade- 
İe ile tanışmış, yıllarca pratik devrimci faaliyetin içinde yer gi Mussollini'nin deyimiyle * tehlikeli kambur bir köylü olarak görülerek Musollini faşizminin onu hapsetmesiyle yıllarca tutuklu kalmış ve bu dönemde hapishanede aldığı notlardan ve yolladığı mektuplardan oluşan ve sonrasında derlenerek Hapishane Defterleri olarak basılan kitapta, oldukça önemli kavramlar üzerine tartışmalar yürütmüştür. Çalışmaları, sonrasında sadece birçok Marksist teorisyenin değil aynı zamanda sosyal bilimcilerin de çıkış noktası olmuştur, 


Var olan ve birçok bakımdan bizi belirleyen sosyal sistemler düşünüşümüzü de etkiler. Hegemonya kavramı bu bakımdan düşünüldü- 


ünde oldukça hayatın içinden bir kavramdır. el tartışan 
Gramsci de yanlış bilinç ka 


vramını 


tartışan Marx ve Engels de kendi 


bilinçle kendilerini kuşatan ve beirleyen sosyal ve kültürel olgulara ilişkin farkındalık kazanarak azami düzeyde sıyrılmaya çalışırlar. 
Bu hayatın içindeki her insan için geçerli olduğu kadar her filozof, politikacı ve teorisyen için de geçerlidir. Pierre Bourdieu bir sosyolog olarak kendini en çok zorlayan şeyin akademisyenler ile, yani kendisi ile en çok benzeşen profil ile ilgili yaptığı çalışmalar olduğunu söylemiştir. Bourdieu 'habitus' dediği, kişinin eylemlerini şekillendiren ve eylemleri tarafından şekillenen, pratik eğilimlerinin bir setinden bahseder. Bir akademisyen için kendi habitusunun dışından bakmak daha zordur. Ancak her birimiz için kendimizi belirleyen toplumsal koşulların dışında düşünme ve davranma yeteneği zor da olsa kazanılabilir bir şeydir. 


Hegemonyanın üretiminde en etkili alanlardan biri şüphesiz okullardır. Yıllarca zorunlu eğitim adı altında öğretilen bir resmi ideolojinin etkisi, her zaman kaba biçimiyle olmasa bile, buna karşı eleştirel bir bağışıklık geliştirdiğini rel lerde dahi en ince şekilleriyle kendini hissettirebilir. Yıllarca Kemalist ideolojinin gölgesinde 'eğitilmiş' zihinler, Kemalizmin ön kabullerini reddetse dahi düşünüşünde izlerine rastlanabilir. Bugün siyasal islamın altında yeniden düzenlenen müfredat ile yetişen nesiller de bunun etkileri uzun vadede görülecektir. Akademiye yönelik saldırıların, üniversiteleri kuşatma girişimlerinin altında yatan neden de-iktidarların bu alanların düşünsel ve pratik anlamda topluma etki düzeyinin farkında olmasıdır. 


Yine çok önemli bir hegemonya üretim alanı ana akım medyadır. 
Diziler, filmler ve televizyon programları, en masum görünenleri dahi, toplumsal güç ilişkilerinde egemen olanların cephesinden içerik üretir. Neyi sevdiğimiz, hayatımızı nasıl yaşamak istediğimize 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ve bir bütün olarak düşünüşümüze etkisi farkına vardığımızdan çok daha fazladır. Şiddetin romantize edildiği, edilgen kadın figürünün ideal sayıldığı dizilerle büyüyen bir kadın için, bu ilişkilerin doğal bir dinamiği olarak görülmeye başlar. Bir haberin sunuluş şekli kimin “vatan haini, kimin kahraman olduğuna dair kamuoyu algısını şekillendirir. Amerikan bireyciliği Hollywood filmleri aracılığıyla ideal ve özgür insanın prototipi olarak sunulur, erişmemiz ve yetinmemiz gereken bir özgürlük tanımı yapar. 
Bütün bunlar görünürde herhangi bir zor kullanmadan var olan eşitsizliklerin kabulüne ve sürdürülmesine katkı sağlar. 


İktidarın ideolojik ve kültürel alanlara yönelimi ve buna atfettiği değer göz önüne alınırsa, toplumun şekillenişinde ne kadar önemli olduğu görülebilir Tayyip Erdoğan kendi kitlesine seslenirken “Siyasi iktidar olmak başka bir şeydir, bizim hala sosyal ve kültürel iktidar olma konusunda sıkıntılarımız var. 
minvalinde açıklamalar yaparak buralardan doğru güçlenmeye ne kadar önem verdiğini ifade etmiştir. Müfredat değişiklikleri, KYK yurtlarında, okullarda, toplu ulaşım araçlarında sergilenen, oluşturulmaya çalışılan yeni resmi ideoloji ışığında üretilen içerikler vs. düşünüldüğünde sahip olduğu bütün imkanlar ile buraları tutmak fa büyük mesailer harcamaktadır. Bu eksende ezilenlerin karşı bir hegemonya hamlesi ile kendi kamusal alanlarını, mekanlarını kurgulamaları ezenlerin hareket marjını daraltacak, özgür alanlar yaratacaktır. 


» 
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Filistin Mücadelesinin Simgesi | Şiuçcün 


İki uçak kaçırma eyleminden sonra Leyla Halid hem Filistin ulusal mücadelesi hem de Filistin Kadın Hareketi açısından sembol bir isim olmuştur. Onun bu başarısı bir çok kadını özgürlük hareketine 


Filistin mücadelesini i: Leyla in müca: sinin simges Leyi 


İsrailin Filistin'i işgali ve yayılma politikasıyla gelişen ve Filistin halklarının özgürlüğü için direnişiyle zaman içerisinde enternasyonalist ve Marksist- Leninist çizgide seyreden Filistin halk kurtuluş mücadelesi, arkasında Na zengin devrimci bir miras bırakmıştır. İsrail işgaliyle birlikte topraklarından olan, katliamlarla birlikte vatanlarını terkedip mülteci konumuna düşen Filistin halkı, bu zulme asla boyun eğmemiş ve işgal karşıtı mücadeleyi o veya bu düzeyde sürekli kılmıştır. Bunun sonucu olarak 60'larda ve 70'lerde kurulan devrimci örgütler, Sovyetler Birliği ve enternasyonalist devrimcilerinde desteğiyle dünya çapında eylemler gerçekleştirmiş ve Filistin halkının sesi tüm dünyada duyulmaya başlanmı ır. O dönemin eylemliliği FHKC'li bir kadının şahsında Lİ ve adeta bir simgeye dönüşmüştür: Leyla Halid. 


Leyla Halid 1944'de İngiliz yönetimi altındaki Hayfa'da dünyaya gelir. 1948'de İsrail devleti Der Yasin katliamını yapar ve bunun üzerine aile Lübnan'a mülteci olarak gider. Mücadeleye karar verdiğinde henüz 15 yaşındadır. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin eğitim kamplarında azmi ve yeteneğiyle sivrilir. Kadınların hep bir adım geriden yürüdüğü toplumsal yapıda Leyla Halid silahlanmıştır. 

29 Ağustos 1969 günü, Amerikan TWA 
uçağını kaçırarak Şam'a indirir. Filistin 


katılmaya teşvik etmiştir. 


Halk Kurtuluş Cephesi'ni eylemleriyle, Filistin'in se: 


demindedir. Leyla Halid'in başarılı uçak kaçırma eyleminden sonra çekilmiş fotografları dünyanın her yerine yayılır. Sıra, Amsterdam'dan kalkan bir E-Al uçağını kaçırmaya gelmiştir. Leyla Halid o anları 


pe anlatır: “Amsterdam Havaalanı'nda İsrailli memurlar arkadaşım Nikaragualı Patrick Arguello ile beni durdurup baga-İlarımızı didik didik ettiler, ama hiçbir 


ğı bulamadılar. Çünkü bombalar ceimdeydi. Honduras pasaportu taşiyorduk. Memur bana İspanyolca konuşup konuşamadığımı sorunca hemen “Si, senor' diye yanıtladım. Şansım vardı, zira bu iki sözcükten başka bir şey bilmiyordum." 
Arguello, o an uçakta bulunan İsrail askeri istihbarat şefinin 12 koruması tarafından başından vurularak öldürülmüş, Halid ise sağ karş Uçak Londra'ya indikten sonra tutuklanan Halid, bir ay içerisinde Dubai'de çalışan başka bir Filistinli işçinin kaçırdığı uçak üzerinden 
yapılan pazarlıklar sayesinde, 1 Ekim 1970 
günü serbest kalmıştır. Halid, 1960'lı yıllardan beri Filistin kurtuluş mücadelesinin aktif bir üyesi olarak, dünyanın dört bir yanındaki eylemcilere ve özgürlük savaşçılarına ilham Verir. 

İki uçak a eyleminden sonra Leyla Halid hem Filistin ulusal mücadelesi hem de Filistin Kadın Hareketi açısından sembol bir isim olmuştur. Onun bu başarısı bir çok kadını özgürlük hareketine katılmaya teşvik etmiştir. Başka bir dünya mümkün diyen herkesin, bir kadının bedeninde cisimleşmiş mücadele ruhundan öğrenecek çok şeyi var. Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen Leyla Halid bugün aktif bir siyasetçi. Politikaya devam eden Halid, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Ulusal Konseyinin üyesi. Dünyanın gi ülkelerini dolaşarak Ortadoğu'yu Filistin'in işgalini ve kadınların sorunlarını anlatıyor. 


ME anne 
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